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ğlu okyanus 


il.com Seda Karai 


s.karaisaoglu(Ogmai 


MAVİ VE HUZUR 


Yine yalnızdım... Ama bu sefer farklıydı 


Karşımda gri, kasvetli bir şehir yerine uçsuz bucaksız mavi deniz ve begonvillerle kaplı beyaz çitler vardı Etrafta inşaat ve hafriyat gürültüsü yerine pazardan dönmüş neşeli insan sohbetleri duyuluyordu 
Kimse acele etmiyordu Sakindiler ve yüzlerinde hep bir gülümseme vardı Kumların üzerinde pembe bikinisi ve pembe fırfırlı şapkası ile oynayan küçük dahi deniz sezonunu açmıştı 


Ben 


Bense yüzümde huzurlu bir ifade ile etrafı izliyordum. 
Narçiçeği rengi elbisem, hasır şapkam ve meraklı bakışlarımla 

bu kyarımadaya yeni geldiğim her halimden belli oluyordu 
Adanın tarihler fiği boyunca ü dillerden düşmeyen meşhur oksijenini içime çekiyordum 
Ispanyol cüzanmlıları bile iyileştirdiği söylenen 

bu ada benim çürümüş, kokuşmuş, hayal kırıklıkları ile 

lime lime edilmiş 

ruhuma İyi gelecekti, 

bunu hissediyordum 
Sadece ne zaman olacağını bilmiyordum. Aceleye gerek yoktu... Zaten her şey olması gerektiği anda olmuyor muydu? Hem ünlü filozof Strabon' un “Tanrı yarattığı kulunun uzun ömürlü olmasını isterse 
Datça Yarımadası'na bırakır * 

sözünden de anlaşıldığı üzere hayatı tadını çıkararak, karşılaşacağım füm duyguları iliklerime kadar hissederek yaşamam için epey vaktim var diye düşünüyorum... 


Hep hayatını ve geleceğini planlamaya çalışan ben bunun ne kadar anlamsız olduğunu bizzat yaşayıp gördüm. 

Siz de kısa veya uzun vadeli planlar yaparak anı kaçıranlardansanız, hayat bir gün hiç beklemediğiniz bir zamanda kendisinin aslında ne kadar kısa ve dolu dolu yaşanması gerektiğini muhakkak fark ettirecektir size. Bu farkındalık çoğunlukla kötü anılarla olacaktır Maalesef... 


Nasıl mı? 


Belki sabah işe giderken trafiğin açılmasını beklerken korna seslerinin yükseldiği bir otobüste kafanızı buğulu cama yaslayıp uykulu gözlerle dışarıyı izlerken fakla atarak karşı şeride geçerek pert olmuş arabayı görünce, belki güzel biten bir günün sonunda acı acı çalan telefonun diğer ucunda çok sevdiğiniz yakınınızın ölüm haberini alınca, belki de baz uyurken 


bir anda yerin ayağınızın altından kaydığını hissederken kesilen elektrik nedeniyle içine düştüğünüz bitmek bilmeyen karanlıkta 5 yaşındaki bir çocuk gibi çığlık atarak yaşadığınız o korkunç deprem anında... Kim bilir? 


İşte tam da John Lennon' un “Hayat, siz planlar yaparken başınıza gelenlerdir? sözünden yola çıkarak acele etmiyordum artık hiçbir şey için.. Kendimi büyüleyici maviliğe ve saçlarımı okşayan rüzgara bırakıp başıma geleceğine inandığım güzel şeyleri beklerken huzurla sade kahvemi yudumluyordum 


İyi ki buluştuk DATÇA 


tesi Arş. Gör. Esengül SAĞLAM okyanus 


ildiz.edu.tr Yıldız Teknik Üniversit 


esengul 


TÜ'yü ve İstanbul'daki diğer üniversitelerİbulunduğunuz kampüs ortamı açısından kıyaslayabilir misiniz? 


çevep Merhaba. Ben, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. Hem bir üniversite personeli hem de bir doktora öğrencisi olarak üniversite kampüsümüz hakkında şunları söyle Üniversitemizin Ayazağa ve Beşiktaş kampüsler de bulunmakla birlikte bizim fakültemiz Davutpaşa'da bulunuyor. Tarihi ve doğal güzellikleri olan geniş bir kampüs Davutpaşa Puhu daki e üniversitelere kıy kampüsün oldukça büyük ve ulaşım olanaklar açısından merkezi bir konumda olduğunu söylemek mümkün. Davutpaşa Metrosu ile kampüs girişi arasına yapılan üst geçit ve kampüs İçi- Cevizlibağ- Beşiktaş arasında hizmet yaren ngler ulaşımı oldukça rahatlatıyo Kampüs içerisinde yemek yenilebilecek çok sayıda mekân var. Ancak diğer devlet üniversile kıyasla yemekhane haricindeki diğer mekânların ücretlerinin yüksek olduğunu söylemek gerekir Yine de kampüs içinde farklı alternatiflerin olmasın bir avantaj olarak görmek mümkün 

Taş Kışla'nın çevre tedi gi “orla bahçe”, kampüs bünyesinde bulunan en güzel yerlerden biri 


tesi Arş. Gör. Esengül SAĞLAM okyanus 


iversi 


edu.tr Yıldız Teknik Ün 


esengul(öyildiz. 


2-Kampüste hangi sosyal olanaklardan yararlanıyorsunuz ve aynı şekilde YTU'yü sosyal olanaklar açısından diğer üniversitelerle 


kıyaslayabilir misinz? 


Öğrenci kulüplerinin (işletme, çevre, hayvan hakları vs.) aktif olarak çalıştığını ve özellikle İşletme Kulübü'nün her yıl düzenlediği Yılın Yıldızları ödüllerinin 15 yıldır verildiğini belirtmek gerekir. Bunun yanında spor salonu, havuz uaför, market gibi olanaklar da kampüs içerisinde mevcut Ancak öğrencilerden gelepi taleplerden yola akla özellikle saefisalemünün ucretleri konusunda bir düzenlemenin yapılması 
Rai söylemek gerekir ynı zamanda mekân olarak geniş olmakla birlikte kitap km açısından kısıtlı olan ir kütüphanemiz var. Kendi alanım için konuşacak olursam, kütüphanenin Türk Dili ve Edebiyatı alanının temel kaynakları erken X zenginleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu haglamda özellikle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi'nin model alınması gerektiği kanaatindeyim 


3-)Öğrenci profili açısından YTÜtle diğer üniversiteler: 
Ker ir misiniz? 

MÜ öaremeiproflieçısından çeşiklilik gösteren bır miversike ÇUnkÜ üniversite bünyesinde pek çok bölüm bülümüyonWe farklı bölümler! 
isetfenki yetenekleri, ilgileri olamödrenciler demek 


Ben bu çeşitliliğ seviyorum. Bu da bilhassa özel üniversitelere kıyasla 

olumlu bir özellik olarak değerlendirilebilir 

lı bölümlerden arkadaşlarımın 

kendi bölümümüzün sınırları içinde kalmamak 


güzel bir 


Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerinin başarı düzeylerini göz önünde 
, bulundurarak değerlendirirsek, 
İstanbul'daki diğer üniversitelerle karşılaştırıldığında ortalama puanlara sahip öğrencilerin bölümümüzü İercih ettiğ söylemek gerekir 


3-Oğrenci profili 

açısından YTU ile, diğer üniyemsileleri kıyaslayabilir misinz? 


MÜ öğrenci profili açısından çesihlilik gösteren bir üniversite Günkülünyersii e bünyesinde pek 

çokbölü bulunuyor ve farklı 

böllmler ise farklı yetenekleri İldiler” olan öğrenciler demek Ben bu çeşitliliği seviyorum. Bu da İbihassa özel üniversitelere kıyasla lu bir özellik olarak değerlendirilebilir. Farklı bölümlerden arkadaşlarımın olması, kendi bölümümüzün sınırları içinde kalmamak güzel bir imkân 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerinin başarı düzeylerini göz önünde bulundurarak değerlendirirsek, İstanbul'daki diğer üniversitelerle karşılaştırıldığında ortalama puanlara sahip öğrencilerin bölümümüzü tercih ettiğini söylemek gerekir 


————— Okulumuzda teknik alanların Bizim mezunlarımız daha 


Lİ rı : 
g 1. İTÜ ve İstanbul'daki dışında entelektüel alanda da özgüvenlidir Ayrıca z diger üniversiteleri dersler verilerek öğretim lab aulumuzda var olan kampüs ortamı açısından üyelerinin bu tür konulara da aboratuvar, alet ve yeni si kıyaslayabilir. SİNE değinmeleri tam anlamıyla teknolojiler sayesinde — donanımlı birer mühendis, mimar donanımlı HE pl Okula ilk başladığım sene şu İMAL MEN Mer zn tamamlamamızdan ötürü de 


anvar olanıçoğu yer henüz kültürel anlamda daha dolu kampüste yoktu. Sütiş, Fanfan, bireyler yetişiyor. Kültürel Migros, Gratis, Vakıfbank anlamda çoğu devlet ve özel daha hakim oluyor. Ama şu södeve bunlartlar birkaçı, Zaman üniversitelerdeki öğrenci da fark ediliyor ki, geçtikçe kampüs içerisinde daha profilinden daha iyi durumda zamanla yıllar sonra başkâ çok gelişmeler yaşandı olduğumuzu dürürüyorun, Dğr © gelinden geen üren Kampüsümi rfik dışarı! okullar açısından da yaz okulunda 

çıkmak zorunda kalmadan birçok başka okullardan gelen yala alaya ihtiyacımızı karşılayabilecek bir öğrencilerle kıyaslayarak şunu ra in ealke zan yer haline dönüştü. Çoğu okulun leme fwöz güven, bilgi herkese bir şeyler sahip olmadığı büyüklükte bir p, çogu kattığını ortaya koyuyor. 
kampüsümüz var ve gün geçtikçe Düretim görevlilerinin ve çevrecilik konusu üzerine daha araştırma görevlilerinin çok dikkat çekilerek “Yeşil öğrencilere karşı çoğu Kampüs” kavramıyla özde 4 zaman-anlayışlıdır ve genel bir okula sahip olduk. De ) ağak yoruma ve yardıma saatlerim fazla olması 7 metin kap çor Yedun kaynaklı evden daha çg e ee ine Glnie kampüste vakit geçire — olarak şunları söyle a Aynı şekilde gün geçtikçe İTÜ te syal olanaklar bisiklet yolları, yeş ' açısından yeriyle insanın huz im (4 ıyaslayabilir geçirebildiği bir ye misiniz? 

Her geçen gün bira z 

gelişen bir kampüsd Ü bünyesinde teknik ii üpler dışında sporla, li üllülükle, edebiyatla çok kötü binalar bulu 

içerisi ise daha yeni in' 

olan yerlerle kaplı fak oluşuyordu, yollar da ol kötüydü. İTÜ ise bulunduğü konum açısından oldukça iyi yerde bulunuyor, ulaşım imka 


İTÜMlü araştırma görevlileri daha bilgili ve konulara 


ihendisi Sernaz ENGİN (Bölüm Birinci: 


İnşaat ve Harita Mül 


.edu.tr İTÜ 


Şarılar alıyor. İTÜ sadece mühendis, mimar değil aynı 

zamanda sosyal bireyler yetişmesi için birçok imkan sunuyor. 


seBitu. 


.g çok rahat ve kampüsün : İst < b etrafında görünrü kirliliği Sİ etekli BÖ oluşturacak herhangi bir yer sözlü ygun görüldüğü 


konusu değil : zaman 


— öğrencilerin 
2. Aynı şekilde öğrenci > btediği kulüpler pron bakımından açılıp ıyaslayabilir misiniz? 

Öncelikle şunu söylemeden 5 
geçemeyeceğim; İTÜ'nün 3. Aynı Şekilde Oğretim kapısından adım attığımız ilk Görevlilerinin ve Araştırma İTÜ'lü çok iyi yere ge anla, artık İTÜ'ye kısa sürelik Görevlilerinin Öğrencilere mezunlarımızın da fazla veda ettiğimiz zaman arasında tutumları açısından sayıda olması sosyal açıdan herkeste az ya da çok iyi kıyaslayabilir misiniz? daha çok işler anlamda değişiklikler olmuştur  — —————— yapılabilmesine ayantaj Çünkü daha okula ilk kayıt Diğer okullardaki öğretim sağlıyor anında bile ailelerden ayrı tek üyeleri hakkında çok bilgim yok Bir dönem boyunca çok fazla 


başımıza tüm işlemleri yaparak , ama durumu şöyle teknik ve sosyal üniversite hayatına değerlendirebilmem mümkün konferanslar, geziler, Okulumuza başka üniversitelerden etkinlikler düzenlenerek 

başlıyoruz,Mesela benim l kendi e diğ d araştırma görevlileri geliyor ya da öğrencilerin kendi çekingenliğimi üzerimden İTÜ'den mezun olanlar görev aralarında ve mezunlarla atmamdaki en önemli sebep bu yapıyorlar ve ilk andaki öğrenciler arasında iletişim anı yaşamış olmaktır. Bunun tecrübelerine, sahip oldukları sağlanıp İTÜ mezun ağları 


desteklenebiliyor 
Fazlasıyla etkinlik yapılıyor ve okulumuz birçok ünlüye misafirlik yapıyor 

MİŞ 


dışında ister öylesine okula kültürel birikime ve öğrencilere genişletilmiş oluyor. Kendine gelelim ister derslerimizin olan yaklaşımlarına r.bakılınca güvenen, çekingen olmayan, üzerine çok düşelim herkes bu İTÜ'den mezun olan öğretim düşüncelerini kendinden okuldan bir şeyler kazanıyor görevlileri bir adım önde başlıyo daha emin şekilde ifade 


Bunu biz öğrenciler bile fark edip, edebilen sosyal bireyler hissedebiliiğuz yetişiyor 


ike Kılınboz okyanus 


.com Mel 


melike.kilinboz©gmail. 


'Hayali'ye Hasret 


Bazen bırakıp şu hayatı 
Elime alıp sazımı 

Terk- i diyar etmek istiyorum 

Huzur bahçeme konan bülbül ile 

İki satır muhabbet etmek 
Sesini sesimle bütünleştirmek... 


O bahçede yine sen varsın Elinde bir demet papatya ile 

Beni bekleyen sen 

Gel diyorsun 

Arasına seni de katayım 
Oyle tamamlansın şu güzellik diye 


Sarılıyorum 

Soruyorum 

Tamamlayan ben miydim? 
Yoksa asıl güzelliğin onda olduğu 

Tamamlatan sen miydin? 
Aslolan? 


boz okyanus 


m Melike Kılın! 


melike.kilinboz©gmail.co! 
vd 
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HENÜZ VAKIT 
VARKEN ARKADAŞIM 


Geçip giden zamanların bulunduğu duygudur arkadaşlık. Kapaklı eski bir metal kutuda sıralanmış fotoğraflar, hediyeler, notlardır. Özledim deyip sesine sarıldığın telefon konuşmasıdır “Yalnızım, hiç kimsem yok.” dediğinde sana bir tokat gibi varlığını hatırlatan, bu duyguyu giderendir. Velhasıl kelam, ömürdür ömür. 

Lisans eğitimimin sonuna yaklaştığım, 25. yaşıma gün saydığım ( yazımın size sunulma sürecinde çoktan yaşıma girmiş bulunacağım) 
Şu günlerde idrak ediyorum ki hayattaki yalnızlığımız arkadaşlıklarımızı bir an bile olsa unuttuğumuz andır. Mutlu bir aile, mutlu bir aşk hayatı belki zorludur ama arkadaşlığın varlığı bunların acısını alır götürür. 


“Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim.” 

Kimliktir arkadaşlık; 
beraber büyüdüğümüz, olgunlaştığımızdır. Aynı hayat derslerini beraber çıkardığımızdır. Haliyle de o günler çoğu zaman aynı izi birakir ruhta ve bedende, 


Eh Melo'nun da bazen 

sinirleri bozulur... 
“Kalk, ağlama artık söyle nereye istiyorsan 
“itüreyim seni.” Acı çeken Melo'ya bir baba eli gibi uzanır bu söz. 


Içinde “Derdim var sadece senin anlayıp gözebileceğin.” cümlesi gizli içinde, 


“Güçlü kızsın sen, bir düşün bak neleri atlattık biz!” 
Arkadaşlıklar cansız varlıklarla da olur... 


Deli sandınız tabi, adı 
Hulusi, kendisini hazırlık senesinde ağlayarak gezerken girdiğim bir oyuncakçıdan hediye paketiyle paket ettirip kendime hediye ettim. Çok yarenlik etti bana, kimselerin bilmediği sırlarımı paylaştım onunla. 
Sorular sordum ona, asla cevabını veremediği, ağlayıp da üstünü başını gözyaşlarımla sırılsıklam etsemde bir gün “gik” 
demedi. Yüzündeki 
“histerik” gülüşüyle dertlerimi hep dinledi. 
Şakası da bir yana, arkadaşlık bağı bizi dik tutandır, diri tutandır bu hayatta, 

Düşünüyorum, belki beş belki de on beş yıl sonra ya ben ya da onlardan biri olmayacak hayatta, kim 

5 bilir? 
İşte, henüz hayattayken, kiymetini bilmek gerek bu güzel duyguların. 
Ellerimizde bastonlar, torunlarımızı anlatıp kahkahalar atabileceğimiz 

— günlere erişince, yanımızda olacak onlar işte. 

derken zaman, bu 

sarılıp sahip 

mennisiyle... 


oğlu okyanus 


l.com Hasret Destaban 


hdestebanoglu(ğhotmai 


MESAFE 
Sessizlik... Suskunluk Sessizlik senfonisini dinliyoruz. Şişe şişe biralar gidiyor, yenileri geliyor Gidiyor, geliyor... Susuyoruz Ara sira boğazımızdan aşağıya doğru inen biraların sesi geliyor kulağımıza Susuyoruz rimize bakmıyoruz, bakamıyoruz Önümüzdeki bira şişeleriyle oynuyoruz. Küllük doluyor umursamıyoruz. Konuşmaya çalışıyoruz, beceremiyoruz Sanki çok konuşmuşuz gibi durmadan sessizliği yutkunuyoruz. Haykırıyoruz ama susuyoruz. Özlüyoruz ama dokunamıyoruz. Çok yakınız ama birbirimize gidemiyoruz 
Elindeki sigarayı bırakıyor ve başını kaldırıyor 
“Gitsem iyi olacak. diyor bana bakmadan 
"Gitsen de gitmesen de hiçbir şeyin iyi olacağı yok." diyorum şişedeki biranın sonunu yudumlarken 
Bakmaya çalışıyoruz yine birbirimize ama kafalarımızı dahi kaldıramıyoruz 
Bira şişesini masaya koyarken, yüreğime bir daha hiç çıkmamak üzere bir yumru oturuyor 
Ve son kez benden uzaklaşan ayak seslerini duyuyorum 


KISA BİR GERÇEKLİK 


Bir insanla; 


farkında olmamış. Çünkü profesyonel kişiliğ sa o şekilde muamele ediliyormuş bu dünyada insana. İki katı yaşındaki insanın karşısındaik 


a görmüş, tek yaşam anlayışı sanat olmasına p n arasında kaybolan genci de. Patronun servetine on lira ekle alışan Ve bunu bir lirasından bile faydalanamayacağını bilerek yapan da bilirmiş, bu sebeple onun yüzünü haftada bir görebilen ailesini de. “Kı ındır.” dedi tekrardan. Yaptığı hayır işini bile firma imajına katkı sağla ir pazarlama aracı olarak gören insan da yanındaydı, evden erken çık zorlunda olduğu için çocuklarıyla kahvaltı etmeyi özleyen adam da. 
Yaşamalıyım, öğrenmeliyim, uygulamalıyım, tatmin olmalıyım. Bunları hayat ilkesi haline getirmeye söz verdiği günü hatırladı. Şimdiyse düşünebildiği şey şirket ve kar etmek olan uyuşmuş bir beyni vardı. Bu hafta öğrendiği ne vardı? Öğrendiği ve bir başkasıyla keyifle paylaştığı bir şey var mıydı? Yoktu. 
Bunu nasıl bu kadar geç fark edebilmişti? Fark ettiyse de onu harekete geçmekten alıkoyan ne olmuştu? Dışlanmak? Ayıplanmak? Garipsenmek? Hâlbuki herkesin kararları kendi iradesinde kendi vicdanında, sonuçları da kendi sorumluluğunda değil miydi? Karşısında gördüğü ikilem uyuşmuş beynini uyandırmaya çalışan bir alarmdı. Para için çalışmak? Mutluluk için çalışmak? 
C Sonuç için çalışmak? Süreçten zevk aldığı için çalışmak? Kıyameti ruhundan uzakta, kendini kandırarak beklemek? Topladığı otun kuzukulağı mı labada mı olduğuna karar verirken beklemek? Herkesin yoğun olduğu açık ofiste büyük bir gürültüyle ayağa kalktı. İnsanlar ona bakıyordu. Annesinin ortaokulda hediye ettiği kalemtıraşı gömlek cebine attı. 
Ayrılırken herkesin garipsediği cümle duyuldu: “Kuzukulağı olsa gerek”. 


ER 
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Bazen sen de yaşıyorsun. Yeni sildiğin masana çay dökülüyor. Keşke oraya koymasaydın. Düzenleyeli çok olmamıştı ama dolabın tekrar dağılmış. Keşke 

eşyalarına daha iyi davransaydın. Bir şey görmek e adına uzun süre baktığın yerden kafanı çevirdiğin anda onun gerçekleşeceğinin farkındasın. Keşke daha uzun süre baksaydın. Yıllardır yerinde duran o kullanıl-N mayan eşyaya ihtiyacın olduğunda annen onu attığını söylüyor. Keşke ona öncesinde haber verseydin. Sonra sokağa 


çıkıyorsun, yürüyecek başka yol mu yoktu da o adamın kolu 


arabayı? Girdiğin fırındaki son unlu kurabiyeyi senden önce 
gelen kadına satmış olmalarına ne demeli? Marketten almak 4 
istediğin şey için yalnızca on kuruş eksiğinin olduğunu fark ettiğinde? Tüm bu durumları bir düşün. Ne hissediyorsun? Hastalanınca “Neden ben?” demek gibi bir şey mi bu? Ayağının dibine saplanan o bıçağa bakıp şükretmek gibi mi? Hala diyor musun “Keşke sınavda bir soru daha yapmış olsaydım.” diye? “İki saniye < önce gelseydim de metroyu yakalasaydım.” diye. “O gün anneme t bağırmasaydım.” diye. 


” sana çarptı değil mi? Park edecek başka yer mi bulamadın şu 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SEMADAKİ GÜMÜŞ KUĞU 


Serinin ilk kitabı, “Semadaki Gümüş Kuğu” diğer kitaplara göre duygusal yoğunluğu daha fazla olan, hikayenin temelinin atıldığı, ilişkilerin, insanların, geçmişin anlaşıldığı kısımdır. Hayatları kesişen iki gencin karakterleri sebebiyle kalplerinde oluşan medcezirlerin işlendiği bu kitapta yaşlarının ve dönemin getirmiş olduğu eğlence, arkadaşlık ve aşk algısı hemen hemen aynı ölçüde yer etmiştir. Kavramların ana karakterler için öneminin, hayatlarındaki önem sıralamalarının,amaçlarının ipucu verilmiş, hikayenin sonraki kısmına uzanan kapıları aralanmıştır. 


1990'larda geçen hikaye, Dilan ve Volkan'ın Türkiye'deki en gizli ve tek dedektiflik okuluna girmeye hak kazanmasıyla başlar. Geçmiş kokan duvarların arasında iki gencin birbirini ilk gördükleri andan beri olağanüstü bir çekim hissedilmiştir. Karşı koyulmaz maceranın rüya gibi geçen anlarından sonra geçmişin üzerine gerilmiş sis perdesi aralanır ve çirkin gerçeklikler gün yüzüne çıkmaya başlar. Volkan belirsizliklerle dolu serüveninde adalet için savaşır ve Dilan'ın aşkı ile sınanırken, Dilan Volkan'a ve Volkan'ın ona olan hislerini anlamaya, tanımlamaya ve elinde kalan bir avuç anıya tutunmaya çalışmaktadır. İki genci oldukça zorlayan okulun beş yılını içeren kitapta okuldaki ve okul dışındaki arkadaşlıklara aynı ölçüde yer verilmiş, heyecan dolu bölümlerin hemen ardından yüzlerde gülümsemeler bırakacak sohbetlerle, okuyucuya keyif vermek esas alınmıştır. 
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BENİM KISA TARİHİM 


1991 senesi Mayıs ayında İstanbul'da 
doğdum. Beş yılın ardından memleketimiz olan Denizli'ye yerleştik. Denizli Anadolu Lisesinde eğitimimi tamamladıktan sonra Sabancı Üniversitesi Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesine gitmeye hak kazandım. Sabancı Üniversitesinde bir yıllık İngilizce Hazırlık Programını bitirdim fakat ingilizcemi biraz daha geliştirmek, hedeflediğim standartlara çıkarabilmek için Londra'daki, London School of Business and Financesde beş aylık hazırlık programa katıldım. Elde ettiğim yurt dışı deneyimlerimin etkisiyle lisans eğitimim için Amerika'daki üniversitelerde de şansımı denemek istedim ve başvurumun ardından University of Michigan, University of Massachusetts gibi kabul aldığım okulları değerlendirmek, hedeflerimi, amaçlarımı gözden geçirmek üzere Boston'da altı ay üniversitelerin hazırlık programlarına katıldım. 


Programı başarıyla tamamlamamın akabinde özgür ruhuma yenik düşerek sırt çantamla Amerika'nın Güney'inden Kuzeyine bir ayı geçkin bir süre seyahat ettim. Ruhumu doyurduğum gezinin ardından Türkiye'ye dönmeye ve lisans eğitimime burada başlamaya karar verdim. Sabancı Üniversitesinde lisans eğitimimi, Malzeme Bilimi ve Nano Mühendislik üzerine tamamladım. Üniversite eğitimimin yanı sıra ilk sene gönüllü, ikinci sene süpervizör olmak üzere iki sene zihinsel engelli çocuklar için sosyal sorumluluk projesine ve Sabancı Üniversitesi Nano Teknoloji Merkezinde sürdürülen kapsamlı bir AR-GE projesine dahil olma şansına eriştim. İlkokul döneminde başlayıp lisede ara vermek zorunda kaldığım piyanoya ve tiyatro etkinliklerine vakit bulabildiğim kadar devamlılık sağlamaya çalıştım. Mezuniyetimin ardından hayallerimi gerçekleştirmek için üç kitaplık, 'Gece ve Ela' serisini tamamladım ve böylelikle serinin ilk kitabı, 'Semadaki Gümüş Kuğu' okuyucularla buluştu. 


Meltem KIVRAK mkivrak(&)sabanciuniv.edu 


Mİİ RA TİR 


HAYAL SAHNESI KAHRAMANLARI 


Zihnimin kara kutusu aklım ermeye başladığı gün açıldı. Defalarca düşüp kalkıp, evreni anlamaya, hayata kafa yormaya, sorulmaması gerekenleri sormaya başladım o zamandan beri. İrdelediğim bütün düşünceler, olasılıklar ve anlamlar bazen bir nehir gibi sessiz sedasız akıp gittiler yanı başımdan. Bazen de bir tsunami gibi bütün karanlığıyla çöktüler üstüme. Belki de bu yüzden korktum hep kendi aklımdan. Az çığlık atıp uyanmadım çocukken kendi kurduğum karabasanlardan korkup. Ama benim bir günahım yok; yaradılış meselesi... 

Küçücük yaşımda, ne öcülerle savaştıysam da büyüyüp olgunlaştıkça kovdum sonra kabuslarımı tertemiz dünyamdan. Sonra bir gün gerçekten kötü bir şey oldu. Ne yaptığımdan emin bile olmadan yaşıtım, oyun arkadaşım, en sevdiğim kuzenimin vefatının ardından küçücük aklımla onu ölümsüzleştirmek adına yazdım ilk yazımı dokuz yaşımda, 

Kalemi elime alışımın ardından aklımdan fışkıran hikayeler, şiirler, düz yazılar başka başka kapılar açtı ruhumda. Bir hayata sığmayacak kadar çok, çeşitli duyguları kalbime işledim gün be gün. İşte tam da bu yüzden hiç vazgeçmedim hayal etmekten. 
Çünkü hayal etmek yaşama ihtimalimin olmadığı hayatları tatmak, anlamaya aklımın ermeyeceği insanlarla empati yapabilmekti benim için. Herkes kendi penceresinden bakıyor hayata ve görebildiğini görüyor günün sonunda. Bense büyük bir merakla başka pencerelerden koştum hep yorgunluk nedir bilmeden. 

Bir hayal sahnesi kurdum kendi aklımda, herkesin sahne alabileceği, tamamiyle gerçek dışı ama bir o kadar sıradan. Her gün başka başka hikayeleri canlandırdı adını bilmediğim kahramanlar. 


Bazen kırmızı elbiseli bir kız... 

Bazen altı yaşlarında bir oğlan çocuk... 

Bazen üzgün bir anne... 

Bazen de kavga eden iki kan kardeş süsledi düşlerimi. 

Nerden geldiler? 

Neden benim aklıma gelip oturdular? 

O kıza elbiseyi kim verdi? 

Bu küçük çocuk kayıp mı olmuş? 

Neden hüzünlü bakıyor gözlerin sevgili anne? 

Ve neydi sizi birbirinize düşüren dostluğunuz bu kadar derinken? 
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Hiçbir sorunun cevabını bilmeden ve büyük bir merakla izledim bana gösterdikleri hayatları. Sağ olsunlar hiçbir şey gizlemediler benden. Ben de hep saygıyla yaklaştım. Hiç, 'Benim dediğim olacak' demedim. İsimlerini bile kendileri seçtiler. Diretmektense, kontrol etmeye çalışmaktansa onların sebeplerini anlamaya, öfkelerini, sevgilerini, üzüntülerini hissetmeye, kişiliklerini çözmeye çalıştım ve kararları neyse kabullendim. Herkesin bencilleştiği, saygısızlaştığı bu acımasız dünyada başkalarının hissettiklerini hissedebilmek, sebeplerini anlayabilmek, evreni onların gördükleri gibi görebilmek ömür denen bu kısıtlı zamanda elde edebileceğimiz en büyük zenginliktir bence. Varsın hikaye benim tahmin ettiğim gibi gitmesin. Zaten benim hikayem değil ki! Sırf benim aklımdalar diye niye ben söz sahibi oluyorum? 


Tabii bu durum bazı tuhaflıklar yaratmadı değil. Esiri olduğum bu tutkunun beni kendi hayatımdan alıkoyduğu, komik duruma düşürdüğü de çok oldu. Sevgili hayal sahnesi kahramanlarım her zaman kapıyı çalarak gelmiyorlar ki! Bazen olmayacak bir zamanda kükreyerek açıyor kapıyı, bazen uykularımdan uyandırıp anlatıyor derdini. 
En yakınlarımın isimlerini unutturacak, sınavda kalemi bıraktıracak, ulu orta kahkaha attıracak, durduk yere ağlatacak kadar aklıma girdikleri zamanlar oldu. Hala oluyor ve olacak da, Aklımda elli kişi, dışarıda elli kişi... Yüz kişi yuvarlanıp gidiyoruz işte, büyük bir memnuniyetle. 


Belki delice ama hiçbirini kovalamaya çalışmadım. Geldikleri an buyur ettim kapılarımdan içeri. Ben onların her hareketini dikkatle ve büyük bir merakla izlerken onlar benim aklımdan benden habersiz dolaştılar, bağırıştılar, öpüştüler. Bazen gözlerim doldu çaresizliklerine, bazen tutkuyu işlediler içime, bazen de öfkeyle doldum anlamsız inatlarına. Ama tarafsız yazdım ne gösterdilerse. Ben sadece üstüme düşeni yapıp gani gani heyecanla sonunu kimsenin bilmediği hayal sahnesi hikayelerini kaleme aldım, hikayelere olan saygımdan. 
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GECE VE ELA 


On bir yaşında kurguladığım, “Gece ve Ela serisinin kurgusal özetini lise yıllarımda kaleme almıştım ilk defa. Arka sıramda oturan sevgili arkadaşım ve ilk okurum Emek'in çıtçıtlı kalemin tepesiyle sırtımı delercesine dürtükleyip sonraki sayfayı istediği, çoğu dersin benim için hikaye yazma dersi olarak algılandığı, kimya defterimde periyodik tablo özelliklerinin altında bir kızla oğlanın hikayesinin başladığı enteresan zamanlardı. 


Üniversite üçüncü sınıfta ise hikaye karakterlerinin aklıma yaptığı ziyaretler sonucunda neredeyse beraber büyüdüğüm bu hikâyeye hak ettiği değeri vermek istedim. 
İçindeki her karaktere ayrı bir saygı ve sevgi duyduğum bu hikayeyi üç kitaplık bir seri haline getirince sizinle de paylaşmak istedim. Ben yazarken sinirlendim, ağladım, üzüldüm, aşkla doldum, vefayı gördüm, arkadaşlığı tattım ama en önemlisi onların bana sundukları bu hikayenin anlatmaya değer olduğunu düşündüm. 
Umarım siz de okumaya değer bulursunuz. 


Burak Karavas burakkaravas (gmail com. 


Onur Yürekli onuryureklisögmail.com 


Mazlum Çetin mazlumcetinn( gmail.com 


Doğa Gökgöz doga gokgozGhotmailcom 


BİR BAŞKA YOL 


Bir Başka Yol, maddi ve manevi yetersizlikler nedeniyle eğitimine gerekli önemi veremeyen ve üniversiteye hazırlanan öğrencilere İTÜ'lü gençler tarafından gönüllü dersler verilen, İTÜ Gönüllülük Kulübü bünyesinde bir sosyal sorumluluk projesidir. 


Projenin Şu Anki Durumu 


2006-2007 döneminde başlayan ve hala devam etmekte olan projemiz, sponsor ve reklam olmadan tamamen hibe edilen kaynaklardan yararlanarak, üniversitemiz öğrencileri veya diğer üniversitelerden arkadaşlarımızın haftada ikişer saatlerini ayırarak verdiği derslerle yürütülmektedir. 


Bir Başka Yol Projesi'nin Değerleri 


* Bir Başka Yol Projesi, çıkış noktası olarak çeşitli imkansızlıklar sebebiyle iyi bir eğitim alma imkanı olmayan öğrencilere destek vermeyi amaçlar. 

* Proje hiçbir örgüt ya da kuruluşun kolu olmadığı gibi, sponsor kabul etmez. 

* Öğrencilere sadece eğitim desteği vermenin yanı sıra kültürel etkinliklere katılmalarını ve sosyal bir bilinç taşımalarını hedefler. 

* Projenin üniversite çatısı altında yürütülmesi önemlidir. Bu sebeple dersler İTÜ Ayazağa yerleşkesinde verilmektedir. 

* Proje İstanbul Teknik Üniversitesi altında başlayıp diğer üniversitelerde aynı içerikte yürütülecek projelere örnek olmayı ve yayılmayı amaçlar. 
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Peki ama neden “Bir Başka Yol” ? 


İstanbul Teknik Üniversitesi Kültür Sanat Birliğine bağlı bir öğrenci kulübü olan İTÜGK bünyesinde yürütülmekte olan projenin amacı, maddi veya manevi olanaksızlıklar nedeniyle eğitimine yeterli ilgiyi gösteremeyen ve bu anlamda çeşitli kurumlardan yeterli destek alamayan lise öğrencilerine, bu süreçte “bir başka yollarının” olduğunu göstermektir. 


EE ye N  iönemez ad Proje İşleyişi Nasıldır? 


Proje bünyesinde sınıf sorumluları, rehberlik sorumluları, yemek sorumluları, deneme ve tarama sorumluları, öğrenci danışmanları başlıkları altında çeşitli ekipler bulunmakta, ayrıca proje, hafta sonları seçtikleri dersleri anlatarak müfredatı takip eden gönüllülere bünyesinde yer vermektedir. 
Hafta sonları gönüllüler tarafından bağışlanan ve İTÜ Ayazağa Yerleşkesi'nde çeşitli kafelerde pişirilen yemekler, yemek sorumlularımız tarafından öğrencilere servis edilmektedir. 2017-2018 sezonu için, cumartesi 09.00-18.00, pazar 09.00-16.00 saatleri arasında ders yapılacağı kararlaştırılmıştır. Proje adına alınan kararlar her hafta yapılan ve tüm gönüllülerin katılabileceği oy çokluğunun değil oy birliği esasına dayanan bir anlayışla oluşmaktadır. Öğrencilerin her türlü kaynak ihtiyaçları, bize bağışlanan kitaplarla giderilmeye çalışılmaktadır. 


Projede Gönüllü Olmak İçin Öğrencilere Nasıl İTÜ'lü Olmam Şart Mı? Ulaşıyorsunuz? 


Bir Başka Yol projesi yalnızca İTÜ öğrencilerin- ( Her yıl İTÜ çevresinde bulunan den oluşan bir gönüllü yelpazesine sahip değil- liselere giderek ve çeşitli 

dir. Proje İstanbul'daki çeşitli üniversitelerde sosyal medya sitelerinde payokuyan hatta bu işe gönül vermiş olan herkese Jaşımlar yaparak ihtiyacı olan açıktır. gençlere ulaşmaya çalışıyoruz. 
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Bize Nasıl Yardımcı Olabilirsiniz? 8 


* Öncelikle doğrudan proje gönüllüsü olarak pek çok ekibe destek verebilirsiniz. İTÜ, teknik bir üniversite olduğu için özellikle sözel ders gönüllüsü açıgımızı kapatmakta zorluk çekmekteyiz. Buna ek olarak rehberlik ekibimizde psikoloji öğrencilerini ve gönül verenlerini görmeyi çok isteriz. 

* Proje boyunca her hafta sonu öğrencilerimize yemek dağıtımı yapıyoruz. 
Bu süreç tamamen hibe yoluyla, edindiğimiz kaynaklar ile yürütülmektedir. 
Projemize yemek yardımı yapabilirsiniz. 

#Proje'süresince belki de en çok problem yaşadığımız nokta'kitap'kaynağı bulmak. Her öğrencimizin tek tek kitap eksiklerini kapatmak siz de takdir edersiniz ki bizi en çok zorlayan nokta. Bize YGS-ÂYS kitap bağışı yapabilirsi- 


Zeynep Bingöl zeynepbingol(Göhotmail.com 


İTÜ'DE EKONOMİ OKUMAK 


Hepimiz şu sıralar gerek televizyonlarda, gerek gazetelerde, neredeyse her yerde çeşitli üniversitelerin reklamlarını görüyoruz. Üniversite tercihlerinin yapıldığı bu dönemde dereceye girmiş bir yeni mezun olarak deneyimlerimi paylaşmak istedim. Ben, İstanbul Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden yaklaşık 20 gün önce üçüncülükle mezun oldum. Bölümü duymamış ya da şaşırmış olabilirsiniz çünkü yeni bir bölüm ve ben de ilk mezunlardanım. Ekonomi bölümü İTÜ'de 4 sene önce yani benim üniversiteye girdiğim 2013 senesinde açıldı ve benim şansım oldu. Daha önce uluslararası ortak lisans programı (UOLP-SUNY) olarak bulunan Ekonomi bölümü şimdi normal 96100 İngilizce bir bölüm olarak varlığını sürdürmekte. Üniversiteye hazırlanırken, bir TM öğrencisi olarak mühendislik seçemeyeceğim için aklımda İTÜ yoktu hiç. 
Boğaziçi, ODTÜ ya da Galatasaray İktisat hedeflerimdi. Tercih zamanı İTÜ Ekonomi bölümünü listede gördüm ve şaşırdım. Ailemle beraber tercih günlerine gittik ve puanımla şansımın yüksek olduğunu öğrendim. Annem OD-TÜ'ye şehir dışı olduğundan pek sıcak bakmadığı için İTÜ'de Ekonomi bölümü açılması benim için büyük şans oldu. Bölümün kuruluş misyonu, teknik üniversitede ekonomiyi teknik öğretmekti. Mühendislerle aynı matematik derslerini alarak.teknik-ağırlıklı-bir-eğitim.gördük..Her yıl bölüme gelen yeni yabancı hocalarla akademik kadro gelişti. Yabancı hocalarımızın fazlalığı güzel birrdeneyim'oldu bizim için. İkinci senenin sonunda bize sektörseçtirerek belli bir sektörde uzmanlaşmamız hedeflendi. Seçmeli sektör dersleri ve bitirme tezinin de sektör bazlı yaptırılmaya çalışılması bu uzmanlaşmayı desteklemekteydi. Son sınıfta prestijli “BigFour” denetim ve danışmanlık şirketlerinden dönüşümlü ders verilmesi de İTÜ'de Ekonomi okumanın ayrıcalıklarından biri oldu benim için. 


İz 


Cemre Gültekin gultekincemreğgmail.com 


SEN GEMRE GÜLTEKİN 
SİZ 
BİZ 


Yöncelikle sizi tanıyabilir miyiz? 
Merhaba, Cemre ben. Diğer ismim Can. Ama herkes Ce 
1992 Bakırköy/İstanbul doğumluyum. Liseyi, bilgisayar 
okudum. Üniversiteyi de Sakarya Üniversitesi'nde yine okudum. Peşinden bir de Anadolu Üniversitesi'nde İşlet 


2)İlk kitabınız hayatınızda ne gibi değişmeleri ne kattı bu kitap? 


Sen Siz Biz, benim dönüm noktam diyebilirim. Yaklaşık ürünü ve inancı olarak çıktı. Ne kattı? Fazlasıyla iyi dene! 
şirketteki görevimi bırakıp bir süre yurtdışına gidip kafa neredeyse tamamdı bu sürede eklemeler çıkarmalar old kitap baskıya girdi. Şunu anladım ki, inanınca oluyormu yolunu buluyormuş yani. Kitaptan sonra o “bıçkın” hali 


3)Edebiyat ile ilk kez ne zaman tanıştınız? Ne ya başladığınızı hatırlıyor musunuz? 
Tanışıklık ilkokulda, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Atila İlha öğretmenim ile başlamıştı. Ancak çocuk kafası, tam idre Daha çok ben neyi seviyorum dediğim zaman, lise döne 


4) Peki ya yazmak? 
Yazmanın bu dünyada bir insanın başına gelen en iyi şe' düşünüyorum. Uzun yıllar boyunca yer altımdı yazmak. İşler güçler devam etti. 
Pek dışarıya bunun rengini akıtmazdım. Şimdi kim görse * O şair geldi, çay söyleyin” oluyor. Öncesi sonrası yaparsak bunun bende de büyük değişimleri var ama bu konu derin. Başka bir röportaja saklayalım. 


2) 


i kitaplarınız aynı tarzda mı devam edecek, »rojeler gerçekleştirmeyi düşünüyor musunuz? 
şekkür ederim, yeni kitap projeleri var elbette. Ancak zenel olarak bazen beklediği ilgiyi göremeyen bir sanat ser, temkinli oluyor yazar. 


anlamıyla bir yazar, bir edebiyatçı olarak görü- 


şadığımı söylemek yalan olur. Çünkü çalışırken veya fırınedebiyatın/sanatın naifliğini görmediğimiz için o yanımı oymak durumunda oluyorum genellikle. 


adan da sanata hizmet edilebilir mi? 

nat hizmet beklemez bence aslında. Sanat, bir verip iki al- de. 

e dalar düşler kurarken, arkanda belki o ressam duruyor Madonna misali. Ne çok sorarsan o kadar çok cevabı lının. Bu harika bir şey ki ruhumuzu bu sayede güzelleştiyoruz. 


ileyen yazarlar ve şairler kimlerdir? 
z Kafka , Albert Camus , Erasmus ve Stefan Zweig t Uyar , Özdemir Asaf , Cemal Süreya 


9 Peki bu kitaptan sonra yeni kitap çalışmaları var mı? Okurlarınıza yeni kitap hakkında tüyo verme şansınız var mıdır? 

2020'ye doğru hem tatlı sert bir aşk hikâyesi için, hem de ikinci şiir kitabı için bir çalışma içindeyim. Önce kendi içimde emin olmalıyım diyorum. İlki için 8 yıl gerekti. Sanırım acelem yok bu konuda. 


& 


DAMLA 


Akın ÖZER aknozı9Xöigmail.com 


Sonbahar yağmurları, 
Sonbahar yağmurları. 


İnceden esen o rüzgar, 

Uzakta olanları geri getirir mi? 
Ruhum dalgalanıyor şimdi; Kumları aşındırır çarpışmaları. 


Kapılar aralandı hayalimde, Karşımda öylece duruyorsun. 
Tarifsiz bir duygu bu, 
Güldükçe güzelleşiyorsun. 


Kimsin sen? 

Doğu masalının Efsunlu kızı; 
Ne gezersin buralarda, 
Hava buz gibi, 

Islanırsın yağmurda. 


Pencereye yazdım adını, MENOFİS; 

-Duygularımın haykırması, Damlacıkların etrafında... 


Işıklar ışıklar, gözümü alır, Sen mi bu kadar güzelsin, 
Yoksa hayal mi görüyorum? 


Menofis anlat oraları 
Konuş artık; 

Şimşek çakacak. 
Yağmur bitti, 
Güneş açacak. 


Xögmailcom 
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HAYAL 


Bağırsam, bağırsam özgür dağlara, Herkes sussa, ben konuşsam, Nereye saklasam da koysam kalbimi Salık verin yol sahipleri. 


Zıplasam sonsuzluğa gitsem, 

-uçsuz bucaksız yeşilliklere- 

Selam versem herkese, 

Heyt! Ben geldim. 

Tanıdınız mı beni? 

Ben, hayalin şehri; Mississippi Nehri, Grönland adam; Çukurova toprağam, Uzak durmayın gelin yanıma, Sarılalım doya doya, 

Huzur saçalım insanlığa. 


Ey Yer-Gök yaz hikâyemi, Gerçeğin sonuna geldik artık, Hayale bırak bizi. 


TOPRAK ANA 
"Demir olsam çürürdüm, 


N | İtoprak oldum da dayandım.” 

Ci | Yağar KEMAL 7/ 

| | 7 / AK, 
( 


Toprak Ana, İkinci Dünya Savaşı yıllarında eşini, gelinini ve üç oğlunu savaşta kaybeden Tolgonay'ın çetin hayat mücadelesini, dik duruşunu, derin acılarını ve toprağına duyduğu minneti etkileyici bir gerçeklikle anlatan, Cengiz Aytmatov'un yürek titreten romanıdır. 


Aytmatov güçlü kalemiyle, insanı derinden etkileyen hikâyesini, bir kadının gözünden toprakla özdeşleştirerek anlatıyor: 

"..Ey besleyici Toprak Ana, hepimizi bağrına basan sensin. Onlarla sen konuş Toprak Ana, insanlara sen anlat! 

-Hayır Tolgonay, onlarla sen konuşmalısın. Sen kadınsın. Sen her şeyin üstündesin, daha bilgesin. Bir insansın sen! Onlara sen anlat!" (5.138). 
Böylece Tolgonay'ın hikâyesi, yüreğindeki acısını Toprak Ana'sına anlatışı, Kırgız Edebiyatı'nın usta kaleminden dökülmeye başlıyor. 


ROMANIN ÖZETİ 


Meltem Arslan © Arslanmeltem!94(Gicould.com. 


Kahramanlar: 

Tolgonay: Romanın ana kahramanıdır. 
Suvankul: Tolgonay'ın kocasıdır. 
Kasım: Tolgonay'ın büyük oğludur. 
Maysalbek: Tolgonay'ın ortanca oğludur. 
Caynak: Tolgonay'ın küçük oğludur. 
Aliman: Tolgonay'ın gelini, Kasım'ın karı Ayşe: Tolgonay'ın komşusudur. 

Bektaş: Ayşe'nin oğludur. 

Canbolat: Aliman'ın oğludur. 


Tolgonây; Kırgızistan'ın bir köyünde yaşayan'genç bir kızdır. Suvankul'a N & aşık olur ve evlenirler. Kendilerin&: öit bir tarlaları olmasini; onunla geçin. 
- meyi ve mutlu olmayi isterler; (© m N “Toprak, ve su insanlar. “arasında eşit iiak paylaştırlınca, kendi tarlamız VE : a kendi tarlamızı s sürüp eker, kendi ürünümüzü kaldırınca,! bizde sana amala çok büyük bir mutluluğa YA Ri a Sl sürüp ekmek: ve ü AE, 


Evlendikten sonra Tolgonay'ın üç erkek çocuğu olur: Kasım, Maysalbek ve Caynak. Çocuklar büyüdüğünde; Kasım, babası gibi biçerdörvercilik yapmaya başlar. Bir süre sonra Aliman adlı genç ve güzel bir kızla evlenir. Maysalbek, çiftlikte sekreter olarak çalışmakta; Caynak ise, şehirde, öğretmen olmak için okumaktadır. Tolunay ve Suvankul ekmeğini topraktan kazanıp, evlatları ve geliniyle mutlu bir şekilde yaşamaktadır. Ancak bir gün köye gelen Rus askerlerden savaş çıktığını öğrenirler. Tüm köylerden orduya asker çağırılır. Önce Kasım ardından Maysalbek ve daha sonra da Suvankul... Evde sadece Tolunay, Aliman ve Caynak kalmıştır. Köyde kıtlıkla geçen dönemler başlar. Köylüler bir yandan savaşın sebep olduğu yoksulluk ve açlık ile mücadele ederken, bir yandan da var güçleriyleriyle cephedeki askerler için çalışırlar. Bu sırada Caynak eve bir mektup bırakıp cepheye gönüllü olarak gider: 


“ seni umutsuzluklara düşürdüğüm için bağışla beni anacığım. Beni anlamanı da istiyorum. Benim fedakârlık duygum, hayat okulunda yoğrularak pekişti. Bu benim, öğretmenleri olmak istediğim çocuklara ilk ve son dersimdir. Ben gönüllü olarak gidiyorum, insanlara böyle büyük bir armağan sunabildiğim için 
de gururluyum." (s.93-94). 3 


Her şeye rağmen Tolgonay ve gelini ellerinden geldikçe çalışıp çabalayarak savaşın bitmesini beklemekte ve onların yolunu gözlemektedirler. 
Bir gün Suvankul ve Kasım'ın şehit haberi gelir. Ardından Maysalbek'ten de umutsuz bir mektup alırlar. Bir süre sonra Caynak'ın da cephede kayıp haberi gelir. Tolgonay ve Aliman bu haberle yıkılırlar. Acılarını içlerine gömerek, iki dul kadın olarak yaşamaya devam ederler. Ancak Aliman bir gün köye gelen bir çobandan hamile kalır. Tolgonay, her şeye rağmen gelinine sahip çıkar. Doğum zamanı geldiğinde çocuk doğar ancak Aliman ölür. Tolgonay, Canbolat adını verdiği torunuyla yaşamaya devam eder, ona sahip “Xx çıkar, onu büyütür, Ni y Ölüleri anma gününde topraği ziyla dertleşen Tolgönay o Gülleri anla- 
“arken adeta yeniden yaşar. Canbolat büyüyüp delikanlı olmuştur ve © <4 “artik ona A iyanni zamanı; gelmiştir. N N 


Artık savaş bitmiş, gidenler gitmiş, geride acıları kalmıştı. Hasat mevsimi de gelmişti. Çiftçilerle birlikte çalışan herkes akşam yemeğine oturdular. Fırından yeni çıkmış ekmek sıcacıktı. Canbolat ilk dilimi Tolgonay'a verdi: 

"-Buyur Büyükanne. 


/ 

Ekmeği aldım, bereketli olması için duamı yaptım ve ilk lokmayı ağzıma götürdüm. İşte o zaman pek bildiğim bir koku geldi burnuma. Çiftçilerin, tarım araçlarını kullananların ellerinin kokusuydu bu. Bu ekmek petrol kokuyor, demir kokuyor, saman kokuyor, olgun başak kokuyordu. Evet eskiden olduğu gibiydi her şey. Lokmamı yutarken gözyaşlarımı tutamadım:' Ekmek ölümsüzdür, işde ölümsüzdür!'dedim içimden." (s.136). / 


Her şey eskiden olduğu gibi olabilir ancak acıların üzerinden yıllar da geçse buğusu yürekte hep kalır. 


Gidenler gider. Kalanlar ise gidenlerin anılarıyla yaşamaya devam eder; Tolgonay'ın bir şafak vakti anımsadıkları onun anılarından sadece bir tanesidir: 


İY ozun zamandan beri şafağı, dağların üzerinde bu tarifsiz ihtişamı ile görmemiştim. Uzun zamandan beri Torgay'ın böyle öttüğünü duymamıştım? 
Torgay, bu tarla kuşu, gittikçe aydınlanan gökyüzünde yükseldi, yükseldi ve ta yükseklerde küçük, gri bir top gibi asılı kaldı. Tıpkı bir insan yüreği gibi, bulunduğu yerde durmadan kımıldıyor, çırpınıyor, bozkırdan sonsuza titreşimler gönderiyordu. Bir gün Suvankul bana: 'Bak, bizim tarla kuşumuz, Torgay'ımız ötüyor!' demişti. Ne güzel değil mi? Torgay'ımız bile vardı bizim! 


Sen de sen de küçük Torgay”ım, sen de ölümsüzsün!"(s.137). / 


En sevdiklerimiz bu dünyadan göçüp gitmiş olsa bile ölümsüzdür. Onlar anı- 
“larıyla'yüreğimizi titretirler ve ömrümüz boyurica en güzelköşesinde yaşamaya devam ederler kalbimizin. 


Hepimizin hayatında dönüm Kimimiz bu dönüm nokta kimimiz b 
Birazdanhakkında sadece öng 

noktasıdediğim bir olaylar silsi 


arak adlandırdığı enaz bir olay var olmuştur hakkında sadece bir kaç öngörüye sahipken tirdiğini ve nelere mal olduğunu açıkça görmüştür ve temenni içeren ve kendi adıma hayatımın dönüm bahsed m. Hemen başlıyorum o vakit 


nuçları 


zat deneyimleyerek neler 


ogztrlmz(gmail.com OĞUZ TERLEMEZ okyanus 


Çok başarılı bir öğrenci değildim fakat kendi dünyamda güzel şeyler başarabilecek birikimim vardı.Üniversite sınavı geldi geçti, sonuçlar da hemen akabinde açıklandı. 
Ilk aşamadan sonra büyük bir başarı gösterip sıralamamı geriye çekmiş, düşürmüştüm.İçimdeki hayal kırıklığını siz düşünün. Resmen hayaller ve hayatlar sendromu. Sağlıklı düşünemiyordum hatta düşünmek bile istemiyordum ama o işler öyle olmuyormuş, o zaman anladım. 
Baktım olmuyor, düşündüm taşındım kendi kendime. Hedefim mühendislikti hatta daha kesin konuşmak gerekirse ya makina mühendisliği ya da mimarlık falan istiyordum. Buda yetmiyor 
Istanbul'da öğrenci 

olmak istiyor ve aynı zamanda teknik üniversite olsun istiyorum. Kısacası Türkiye'nin EURO2016 ya gidebilme şansıyla eşdeğer bir oranda isteklerim vardı. 
On sekiz yaşınızdasınız ve hayatınızın kararını(!) 
vereceksiniz ve geleceğiniz o yönde şekillenecek. 
Amma ve lakin tercih döneminde elinizdeki sıralama ile hangi yerleştirme motoruna bu kriterleri yazarsanız karşınıza büyük harf ve on sekiz punto ile şöyle bir sonuç çıkıyor: 


HE BİR 


BULUNAMAMIŞ 


Tekrar tekrar deniyorsunuz fakat değişen hiçbir şey olmuyor, daha da stres- 
1 bir hal alıyor olay. 
Kendinize olan öfkeniz büyüyor. Nasıl yapamadım diye düşünmekten çıldıracağınızı sanıyorsunuz. Ama çıldırmıyorsunuz.Bu vakitten sonra önünüzde iki seçenek kalıyor ya sınava tekrar hazırlanacaksınız ya da tercih yapacaksınız. Bu yol ayrımında yapılacak en mantklı seçimin tercih yapmak olduğuna kanaat getirdim ve tekrar hazırlanma imkânım olmasına rağmen bu imkânı geri teptim. 


Hedef mühendislik, şehir İstanbul ve üniversite mutlaka teknik üniversite olmalı. Kriterler hemen hemen hala aynı fakat artık karşınıza “eşleşme bulunamamıştır” gibisinden sonuçlar çıkmıyor birçok mühendislik dalı çıkıyor ve biraz olsun neşeniz yerine geliyor.O mühendislik şöyle, o mühendislik böyle derken en sonunda çok sevdiğim bir öğretmeniminde tavsiyesiyle “İTO METALURJİ 
VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ" 
yazdım ve bundan sonraki hayatım yaşanacak çoğu şeyi bilmeden az çok şekillenmeye başlamış oldu. Kabul ediyorum ki mesleğe dair en ufak fikrim yoktu, en başlarda. İlk iş olarak “Ben ne olacağım şimdi?"sorusuna cevap aradım ve bölüm hakkında bir fikrim olmaya başladı. Dönem içerisindeki olaylardan sonra da bir hayli sevdim bölümümü. 
Tüm bunlar olurken diğer tarafta bambaşka bir hayat planı yatıyordu. O zaman 

eşit ağırlıktan da sınava girmiştim ve bir iki 

tane hukuk fakültesi geliyor görünüyordu fakat onuncu sınıftan sonra hiçbir zaman diliminde eşit ağırlıktan tercih yapmak gibi bir düşüncem olmadı.Gel gör ki, o dönemde bu tercihin daha mantıklı olacağını duymaktan yıldım ve “Tamam,hukuk yazalım.” dedim ve konu 


kapandı ya da ben öyle sandım. 


Artık durum benim için şundan ibaretti ve kendim durumu şu şekilde tanımıyordum: Hayallerinden vazgeçmiş, çevrenin baskısına boyun eğmiş ve kendi kararlarını almaktan aciz bir 

homo sapiens. 


Yapılan tercih listesi beni hiç tatmin etmiyor ve o listede sürekli bir şeyler eksik kalıyordu. Bu durumu görmüş olacaklar ki her şeyden önce mutlu olmamı isteyen ebeveynlerim arzularım peşinden gitmeme izin verdiler. Artık hayalini kurduğum mesleğin elinden tutuyordum. Tabi ki bu süreçte birçok arkadaşımla aramızda geçen diyalogların da etkisi de yok değil. Bu andan itibaren kendimi tanımlamam değişmişti artık kendimi “Her şeye rağmenhayallerinin peşinden giden neslin devamını sağlayacak güçlü bir homo sapiens” 


olarak tanımlıyordum.Tüm bunların üstünden iki sene 

gibi bir zaman geçti. Değişimin mutlak olan doğrulardan biri olduğunu göz önüne aldıımız zaman, benim de on 

sekiz yaşında hayatının kararını(!) veren o insan olmadığım açıkça ortada. Fiziksel, ruhsal, ekonomik, düşünsel ve daha birçok açıdan bambaşka bir insanım artık. Bundan 

gurur duyuyorum.Fakat deği-Şimler yeni ufukları ve yeni bakış açılarını da beraberinde getiriyor. Şu anki ben olarak düşündüğümde “keşke” 
diyeceğim birçok şey olabilir fakat vicdanım bir yönden rahat ki o da aldığım tüm kararlarda bir şekilde benim istediğim oldu ve istediğim şeyin içinde kaldım. Ne yaptıy-San on anki değer, arzu ve hayat planımı göz ardı etmedim. 
Eğitimciler her zaman mutluluktan bahseder ve mutlu olunacak bir işin yapılmasının beraberinde mutluluğu getireceğini ve bunun her şeyden önemli olacağını söylerler. 

Bu kesinlikle doğru bir önerme ama aynı zamanda eksik fakat bunu da daha sonra fark ettim. 
Şimdi benim eksik gördüğüm noktayı biraz açmak istiyorum sizlere.Verilere göre, Türkiye'- deki insanların ortalama yaşam süreleri kadınlar için 80.7 ve erkekler için 75.3 yıl imiş. Eğitimciler kesinlikle haklı. Bu kısacık zaman dilimi ni mutlu bir insan olarak geçirmek en akıllıca olacak hareket. Fakat şöyle bir durum var. Sosyolojik olarak içinde bulunduğumuz mekanik esaslı organik toplumda mutlu olmak için gereken standart yaşam döngüsü erkekler için 
Şu şekilde: aileyle başlar daha sonra iyi bir okul bitirmekle devam eder bunu askerlik takip eder daha sonra iyi bir iş ve iyi bir evlilik daha sonra ev, araba, mal,mülk.. 
Peki, acaba ortalama 75.3 senelik yaşamımda mutlu olabilmem için gözetmem gereken tek standart, toplumun bana 

görev atfettiği bu sıradan 

mı ibaret? Sıranın dışında mutlu bir yaşam mümkün değil mi? Bizlere en başından beri 

bu sıranın mutluluğa çıkacağı anlatılıp duruluyor fakat ortasına kadar geldiğim bu sırada, dönüp kendime 

“Mutlu muyum?” diye sorduğumda aldığım cevap “Evet.” olmadı. 


Oysaki ben, kendi kararlarımın peşinden gitmiş, mutlu olacağımı düşündüğüm bir mesleğin ucundan tutmuş, istediğim şehirde yaşıyor ve döngünün dışına çıkmamıştı. 
Peki, o zaman neden verdiğim cevap evet olmadı? Çünkü bizlere bu sıranın mutluluğa çıkacağı anlatılıyor fakat hiçbir zaman bunun nasıl olduğundan bahsedilmiyor, mutluluk sorgulanmıyordu. 
Herkes için mutluluğun tanımı aynı olamaz değil mi? 
Hiçbirimiz kusursuz değiliz ve bazen bazı şeyleri deneyimleyerek ve yaşayarak keşfediyoruz ve yaptığımız tüm hatalar veyahut seçimler bizleri daha doğru olana götüren birer basamak görevi görüyor. 
Bu da şu anlama geliyor; 

Bazı şeylerin yaşanması için diğer bazı şeyler yaşanmalı. 
Edison ampul için uygun materyali bilmem kaçıncı denemesinde keşfetti, Christophe Colomb Amerika'yı Hindistan zannetti, Engizisyon Mahkemeleri Galileo'yi yalan söylemekle suçladı,Descartes hayatı boyunca neredeyse hiçbir meslek grubunda tutunamadı ve Savcı, Joseph Sledge'den özür dileyip 40 yıl sonra onu serbest bıraktı... 
Birikimli olarak ilerleyen yaşamımızda yeniliklere açık olmalıyız aksi takdirde hayat birbataklığa dönecek ve mutlu olmak için çırpındıkça daha da çukura batacağız. Fakat bahsettiğim yenilikler birazdan değineceğim hayatımızın temel değeri ile çelişiyorsa yenilik orada söz konusu olmayacaktır. Birileri kalkıp bazı kurallar koymuş, onu öyle yapamazsın, orada o olmaz, şurada bu olmak zorunda falan da falan. Tüm bu kurallar belirlenirken hiç kimse sizin ya da benim fikri- mi sormadı, kimi zaman bundan rahatsızlık duyduk fakat bunları devam ettirenler de bizlerden başkası değildi en nihayetinde. 


Buradan da şu iki kanıya varıyoruz. Her insan biraz da olsa muhafazakârdır ve bir arada yaşayan bir toplumda, herkes ile en az bir konuda 


* EVREN Y 


uzlaşılmış olması gereklidir. 
Toplumla uzlaşmamız gereken konuyu doğru belirlememiz gerekiyor ve bunları belirlerken de bazı kıstaslarımız olmalı ki bunların ilki ve de en önemlisi şüphesiz * hayatınızdaki temel değeriniz. 
ne?" sorusunun cevabında gizlidir.Kendine ait hissetmediği normlar içerisinde var olmaya çalışırken, kendi esas normlarından uzaklaşmanın kendisini mutsuzluğa ittiğinin farkına varan insan bu problemi çözmek için çabalayacaktr ve bu problemi çözmek için yapması gereken şey, şu İki Soruya cevap vermesidir. 


hayat yaşamak 


emel, öncelikli mez değeri ne? 


Eğer bu iki sorunun cevabını dürüst bir şekilde yanıtlarsa, kendi açısından her şeyin rayına gireceğine inanıyorum. 
Unutmamak gerekir ki, çok sevdiğimiz ve değer verdiğimiz birçok şey olabilir fakat hayatımızın merkezine kendimizi koymadığımız ve kontrolün elimizde olmadığı müddetçe çözüldüğü düşünülen her problemi daha da büyük problemlere gebe bırakmaktan başkanhiçbir şey yapmış sayılmayız. 


Tüm bu soru-cevap süreçlerinin sonunda; kendi inanç, değer ve isteğimle başladığım mühendislik eğitimimi yine kendi inanç, değer ve isteğimle birakiyorum ve yanıtlarını bildidim, merkezinde yer alacağım yeni bir hayata başlıyorum. Çünkü artık eminim ki, meslekler toplumun bizlere verdiği gömleklerden başka bir şey değil fakat mutluluk bizlerin arayıp bulduğumuz ve üzerinde düşünmemiz gereken zihinsel bir bilmece. Mutlu bir hayat için doğru meslek bir hayli önemli olabilir ama temel esas mutl bir yaşamın bizler için neler ifade ettiği ve ne anlama geldiğini 


ERSEN SANA ONU VE 


DİĞİN ZAMAN HAY 
DESTEKÇİM OLAN 
HER ŞEY İÇİN 


bilmektir. İnsan her zaman ya daha fazlasını ister 

ya da her şeye yeniden başlamak. Daha fazlasında gözüm yok. Yeniden başlama fırsatı ise tam karşımda duruyor. Yeni bir şehir, yeni insanlar ve yeni bir hayat. Her şeye yeniden başlıyorum ve artık kim olduğumu ve ne yapmak istediğimi biliyorum. 


Hayatımda olmasını istediğim öncelikli değerimin farkındayım. Her seçim bir vazgeçiştir fakat ben hiçbir şeyden vazgeçmiyorum bilakis bu seçimimle her şeyi kabulleniyorum ve her şeyi göze alıyorum. 
Insanın baş belası mutsuzluğuna meydan okuyor ve mutlu bir insan olabilmek için elimdeki tüm kozları yavaşça yere seriyorum çünkü ben seçimlerimin kölesi olmak istemiyorum ben özgür olmak istiyorum. 
Bir zamanlar verilmiş bir karara zincirli kalmak istemiyorum. Hayatım boyunca keşke dememek için, her sabah söverek uyanmamak için,kendim olabilmek için... 


Insanlar ve mekân sürekli hareket ediyor ve bende bu harekete ayak uydurarak yolumu yeniden çiziyorum. 
kaybolan yıllarım yok, yalnızca geride kalacak ve özlem duyulacak insanlar ile hatıralarım var. 


Uzun zaman boyunca yaptığımın cesaret mi yoksa korkaklık mı olduğunu düşündüm durdum fakat bozuk olduğunu düşündüğünüz bir düzene karşı yaptığınız her yaratıcı eylem içinde umduğunuzdan daha fazla cesaret barındırıyor, bunu unutmamak lazım.Velhasıl kelam son olarak demek isterim ki; tek bir hayatınız var ve bu hayatı inançlarınız ve değerleriniz doğrultusunda yaşamadığınız müddetçe, mutluluk her zaman gökyüzündeki parlak bir yıldız olarak kalacaktır. İhtişamıyla sizi cezbeden fakat asla ulaşılamayan bir yıldız... 


İNİ VERİYOR 
ME VE TÜM 
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Hepimizin hayatında dönüm tası o adlandırdığı enaz bir olay var olmuştur. 


Kimimiz bu dönüm noktasır kimimiz bizzat deneyimleyer eler g Birazdanhakkında sadece 


noktasıdediğim bir olayi 


çları hakkında sadece bir kaç öngörüye sahipken tirdiğini ve nelere mal olduğunu açıkça görmüştür, Üü ve temenni içeren ve kendi adıma hayatımın dönüm en bahsedeceğim. Hemen başlıyorum o vakit 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Çok başarılı bir öğrenci değildim fakat kendi dünyamda güzel şeyler başarabilecek birikimim vardı.Üniversite sınavı geldi geçti, sonuçlar da hemen akabinde açıklandı. 
İlk aşamadan sonra büyük bir başarı gösterip sıralamamı geriye çekmiş, düşürmüştüm.İçimdeki hayal kırıklığını siz düşünün. Resmen hayaller ve hayatlar sendromu. Sağlıkli düşünemiyordum hatta düşünmek bile istemiyordum ama o işler öyle olmuyormuş, o zaman anladım. 
Baktım olmuyor, düşündüm taşındım kendi kendime. Hedefim mühendislikti hatta daha kesin konuşmak gerekirse ya makina mühendisliği ya da mimarlık falan istiyordum. Bu da yetmiyor 
Istanbul'da öğrenci 

olmak istiyor ve aynı zamanda teknik üniversite olsun istiyorum. Kısacası Türkiye'nin EURO2016 ya gidebilme şansıyla eşdeğer bir oranda isteklerim vardı. 
On sekiz yaşınızdasınız ve hayatınızın kararını(!) 
vereceksiniz ve geleceğiniz o yönde şekillenecek. 
Amma ve lakin tercih döneminde elinizdeki sıralama ile hangi yerleştirme motoruna bu kriterleri yazarsanız karşınıza büyük harf ve on sekiz punto ile şöyle bir sonuç çıkıyor: 


Tekrar tekrar deniyorsunuz fakat değişen hiçbir şey olmuyor, daha da stresli bir hal alıyor olay. 
Kendinize olan öfkeniz büyüyor. Nasıl yapamadım diye düşünmekten çıldıracağınızı sanıyorsunuz. Ama çıldırmıyorsunuz.Bu vakitten sonra önünüzde iki seçenek kalıyor ya sınava tekrar hazırlanacaksınız ya da tercih yapacaksınız. Bu yol ayrımında yapılacak en mantıklı seçimin tercih yapmak olduğuna kanaat getirdim ve tekrar hazırlanma imkânım olmasına rağmen bu imkânı geri teptim. 


Hedef mühendislik, şehir İstanbul ve üniversite mutlaka teknik üniversite olmalı, Kriterler hemen hemen hala aynı fakat artık karşınıza “eşleşme bulunamamıştır” gibisinden sonuçlar çıkmıyor birçok mühendislik dalı çıkıyor ve biraz olsun meşeniz yerine geliyor.O mühendislik Şöyle, o mühendislik böyle derken en sonunda çok sevdiğim bir öğretmeniminde tavsiyesiyle “İTÜ METALURJİ 
VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ" 
yazdım ve bundan sonraki hayatım yaşanacak çoğu şeyi bilmeden az çok şekillenmeye başlamış oldu. Kabul ediyorum ki mesleğe dair en ufak fikrim yoktu, en başlarda. İlk iş olarak “Ben ne olacağım şimdi?"sorusuna cevap aradım ve bölüm hakkında bir fikrim olmaya başladı. Dönem içerisindeki olaylardan sonra da bir hayli sevdim bölümümü. 
Tüm bunlar olurken diğer tarafta bambaşka bir hayat planı yatıyordu. O zaman 

eşit ağırlıktan da sınava girmiştim ve bir iki 

tane hukuk fakültesi geliyor görünüyordu fakat onuncu Sınıftan sonra hiçbir zaman diliminde eşit ağırlıktan tercih yapmak gibi bir düşüncem olmadı.Gel gör ki, o dönemde bu tercihin daha mantıklı olacağını duymaktan yıldım ve “Tamam,hukuk yazalım.” dedim ve konu 


kapandı ya da ben öyle sandım. 


Artık durum benim için şundan ibaretti ve kendim durumu şu şekilde tanımlıyordum: Hayallerinden vazgeçmiş. 
çevrenin baskısına boyun eğmiş ve kendi kararlarını almaktan aciz bir 

homo sapiens. 


Yapılan tercih listesi beni hiç tatmin etmiyor ve o listede sürekli bir şeyler eksik kalıyordu. Bu durumu görmüş olacaklar ki her şeyden önce mutlu olmamı isteyen ebeveynlerim arzularım peşinden gitmeme izin verdiler. Artık hayalini kurduğum mesleğin elinden tutuyordum. Tabi ki bu süreçte birçok arkadaşımla aramızda geçen diyalogların da etkisi de yek değil. Bu andan itibaren kendimi tanımlamam değişmişti artık kendimi “Her şeye rağmenhayallerinin peşinden giden neslin devamını sağlayacak güçlü bir homo sapiens” 


olarak tanımlıyordum.Tüm bunların üstünden iki sene gibi bir zaman geçti. Değişimin mutlak olan doğrulardan biri olduğunu göz önüne aldıımız zaman, benim de on sekiz yaşında hayatının kararını(1) veren o insan olmadığım açıkça ortada. Fiziksel, ruhsal, ekonomik, düşünsel ve daha birçok açıdan bambaşka bir insanım artık. Bundan gurur duyuyorum.Fakat değişimler yeni ufukları ve yeni bakış açılarını da beraberinde getiriyor. Şu anki ben olarak düşündüğümde “keşke” 
diyeceğim birçok şey olabilir fakat vicdanım bir yönden rahat ki o da aldığım tüm kararlarda bir şekilde benim istediğim oldu ve istediğim şeyin içinde kaldım. Ne yaptıy-San on anki değer, arzu ve hayat planımı göz ardı etmedim. 
Eğitimciler her zaman mutluluktan bahseder ve mutlu olunacak bir işin yapılmasının beraberinde mutluluğu getireceğini ve bunun her şeyden önemli olacağını söylerler. 

Bu kesinlikle doğru bir önerme ama aynı zamanda eksik fakat bunu da daha sonra fark ettim. 
Şimdi benim eksik gördüğüm noktayı biraz açmak istiyorum sizlere.Verilere göre, Türkiye'- deki insanların ortalama yaşam süreleri kadınlar için 80.7 ve erkekler için 75.3 yıl imiş. Eğitimciler kesinlikle haklı. Bu kısacık zaman dilimini mutlu bir insan olarak geçirmek en akıllıca olacak hareket. Fakat şöyle bir durum var. Sosyolojik olarak içinde bulunduğumuz mekanik esaslı organik toplumda mutlu olmak için gereken standart yaşam döngüsü erkekler için şu şekilde: aileyle başlar 

daha sonra iyi bir okul bitirmekle devam eder bunu askerlik takip eder daha sonra iyi bir iş ve iyi bir evlilik daha sonra ev, araba, mal,mülk...... 
Peki, acaba ortalama 75.3 senelik yaşamımda mutlu olabilmem için gözetmem gereken tek standart, toplumun bana görev atfettiği bu sıradan 

mı ibaret? Sıranın dışında mutlu bir yaşam mümkün değil mi? Bizlere en başından beri bu sıranın mutluluğa çıkacağı anlatılıp duruluyor fakat ortasına kadar geldiğim bu sırada, dönüp kendime 

“Mutlu muyum?" diye sorduğumda aldığım cevap “Evet.” olmadı. 


Oysaki ben, kendi kararlarımın peşinden gitmiş, mutlu olacağımı düşündüğüm bir mesleğin ucundan tutmuş, istediğim şehirde yaşıyor ve döngünün dışına çıkmamıştım. 
Peki, o zaman neden verdiğim cevap evet olmadı? Çünkü bizlere bu sıranın mutluluğa çıkacağı anlatılıyor fakat hiçbir zaman bunun nasıl olduğundan bahsedilmiyor, mutluluk sorgulanmıyordu. 
Herkes için mutluluğun tanımı aynı olamaz değil mi? 
Hiçbirimiz kusursuz değiliz 

ve bazen bazı şeyleri deneyimleyerek ve yaşayarak keşfediyoruz ve yaptığımız tüm hatalar veyahut seçimler bizleri daha doğru olana götüren birer basamak görevi görüyor. 
Bu da şu anlama geliyor; 

Bazı şeylerin yaşanması için diğer bazı şeyler yaşanmalı. 
Edison ampul için uygun materyali bilmem kaçıncı denemesinde keşfetti, Christophe Colomb Amerika'yı Hindistan zannetti, Engizisyon Mahkemeleri Galileo'yi yalan söylemekle suçladı,Descartes hayatı boyunca neredeyse hiçbir meslek grubunda tutunamadı ve Savcı, Joseph Sledge'den özür dileyip 40 yıl sonra onu serbest bıraktı... 
Birikimli olarak ilerleyen yaşamımızda yeniliklere açık olmalıyız aksi takdirde hayat birbataklığa dönecek ve mutlu olmak için çırpındıkça daha da çukura batacağız. Fakat bahsettiğim yenilikler birazdan değineceğim hayatımızın temel değeri ile çelişiyorsa yenilik orada söz konusu olmayacaktır. Birileri kalkıp bazı kurallar koymuş, onu öyle yapamazsın, orada o olmaz, şurada bu olmak zorunda falan da falan. Tüm bu kurallar belirlenirken hiç kimse sizin ya da benim Fikri- mi sormadı, kimi zaman bundan rahatsızlık duyduk fakat bunları devam ettirenler de bizlerden başkası değildi en nihayetinde. 


Buradan da şu İki kanıya varıyoruz. Her insan biraz da olsa muhafazakârdır ve bir arada yaşayan bir toplumda, herkes ile en az bir konuda 


uzlaşılmış olması gereklidir. 
Toplumla uzlaşmamız gereken konuyu doğru belirlememiz gerekiyor ve bunları belirlerken de bazı kıstaslarımız olmalı ki bunların ilki ve de en önemlisi şüphesiz * hayatınızdaki temel değeriniz ne?” sorusunun cevabında gizlidir.Kendine ait hissetmediği normlar içerisinde var olmaya çalışırken, kendi esas normlarından uzaklaşmanın kendisini mutsuzluğa ittiğinin farkına varan insan bu problemi çözmek için çabalayacaktir ve bu problemi çözmek için yapması gereken şey, şu iki Soruya cevap vermesidir. 


Eğer bu İki sorunun cevabını dürüst bir şekilde yanıtlarsa, kendi açısından her şeyin rayına gireceğine inanıyorum. 
Unutmamak gerekir ki, çok sevdiğimiz ve değer verdiğimiz birçok şey olabilir fakat hayatımızın merkezine kendimizi koymadığımız ve kontrolün elimizde olmadığı müddetçe çözüldüğü düşünülen her problemi daha da büyük problemlere gebe bırakmaktan başkanhiçbir şey yapmış sayılmayız. 


Tüm bu soru-cevap süreçlerinin sonunda; kendi inanç, değer ve isteğimle başladığım mühendislik eğitimimi yine kendi inanç, değer ve isteğimle bırakıyorum ve yanıtlarını bildidim, merkezinde yer alacağım yeni bir hayata başlıyorum. Çünkü artık eminim ki, meslekler toplumun bizlere verdiği gömleklerden başka bir şey değil fakat mutluluk bizlerin arayıp bulduğumuz ve üzerinde düşünmemiz gereken zihinsel bir bilmece. Mutlu bir hayat için doğru meslek bir hayli önemli olabilir ama temel esas mutl bir yaşamın bizler için neler ifade ettiği ve ne anlama geldiğini 


bilmektir. İnsan her zaman ya daha fazlasını ister 

ya da her şeye yeniden başlamak. Daha fazlasında gözüm yok. Yeniden başlama fırsatı ise tam karşımda duruyor. Yeni bir şehir, yeni insanlar ve yeni bir hayat. Her şeye yeniden başlıyorum ve artık kim olduğumu ve ne yapmak istediğimi biliyorum. 


Hayatımda olmasını istediğim öncelikli değerimin farkındayım. Her seçim bir vazgeçiştir fakat ben hiçbir şeyden vazgeçmiyorum bilakis bu seçimimle her şeyi kabulleniyorum ve her şeyi göze alıyorum. 
İnsanın baş belası mutsuzluğuna meydan okuyor ve mutlu bir insan olabilmek için elimdeki tüm kozları yavaşça yere seriyorum çünkü ben seçimlerimin kölesi olmak istemiyorum ben özgür olmak istiyorum. 
Bir zamanlar verilmiş bir karara zincirli kalmak istemiyorum. Hayatım boyunca keşke dememek için, her sabah söverek uyanmamak için,kendim olabilmek için... 


Insanlar ve mekân sürekli hareket ediyor ve bende bu harekete ayak uydurarak yolumu yeniden çiziyorum. 
Kaybolan yıllarım yok, yalnızca geride kalacak ve özlem duyulacak insanlar ile hatıralarım var. 


Uzun zaman boyunca yaptığımın cesaret mi yoksa korkaklık mı olduğunu düşündüm durdum fakat bozuk olduğunu düşündüğünüz bir düzene karşı yaptığınız her yaratıcı eylem içinde umduğu- 
'nuzdan daha fazla cesaret barındırıyor, bunu unutmamak lazım.Velhasıl kelam son olarak demek isterim ki; tek bir hayatınız var ve bu hayatı inançlarınız ve değerleriniz doğrultusunda yaşamadığınız müddetçe, mutluluk her zaman gökyüzündeki parlak bir yıldız olarak kalacaktır. İhtişamıyla sizi cezbeden fakat asla ulaşılamayan bir yıldız... 
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3D 
YA 
ZI 
(ON 
LAR 


Geçmişte çekilen filmleri, yapılan çizgi filmleri hatırlayın. Neredeyse hepsinde elinizin altında olması muhtemel çoğu teknolojik ürünün bir şekilde benzeri karşınızaçıkmaktadır İşte, günümüzde 3D yazıcılar bizde oluşan bu beklentilerimizi daha iyi karşılayacak teknolojik ürünlere bir Lik (evet, bir tık) daha yakınlaştıra cak yeni bir teknoloji. Öyle ki, haya-Umızın her alanında kullandığımız çoğu eşyayı, gereci daha az maliyetle ve daha özgün bir şekilde karşımıza çıkarıyor. Hatta 3D yazıcı üreticileri, 
4 5-6 sene 
içerisinde çoğu işyerinde, evlerde ve kullanılması muhtemel yerlerde sıkça göreceğimizi belirtiyor. Geçici bir heves olarak hayatımızın içinden geçebilecek bu tekpoloji aslında haya- 
(mıza hiç beklemediğimiz bir noktada dokunabilir. Nasıl mı? Tabii ki hayat kurtararak. Sağlık alanında ciddi gelişmelere neden olan ve olacak olan bu teknoloji birçok insanın hayatını rahatlatabilecek ve hatta kurtarabilecektir. Bunun için çeşitli fonksiyonel organların üretildiği çalışmalar yapılmakta ve bu fonksiyonel organların yaşama tulunabilecek organlar olması hedeflenmektedir. 


bizlere bu teknolojiyi en a 


Ba) 


BACAK- AYAK 
Endüstri ürünleri tasarımcısı olan 
William Root malzeme olarak titanyum kullanılarak hem ayak yapıun hem de glayıp taşımayı rahat gekleştiren protez ayak geliştirmiştir. 


den 


iğ 


DAMAR 

Organovo isimli 3D biyo-yazıcı şirketinin 2009 yılında bu teknolojiye attığı ilk adım damar oluşturma çalışmalarıdır 
Agaroz jel kullanımı ile elde edilen lif kalıbın üzeri hidrojel adı verilen jelatinle kaplanarak damar 


oluşturulmuştur 


BÖBREK 
Dünyada organ bek- n has 


490 


ına böbrek yetmezliği teşhisi konulmuştur 

Çalışmalarını bu alanda yapa 
Anthony Atala'nın 
TED konuşmasında da bahsettiği ve belirit 


di gibi tıp bizi hayatta lı fakat nlarımızın yetmezliğ ktadır. İnsan hü 


tutma konusunda çok baş bununla 


birlikte yaşlanırken © 


girme ihtimali de artm releri kullanılarak yapılan bu böbrek olmakla kalmayıp hastalara da aktarılarak 


sağlıklı bir yaşam sunmaktadır 


sadece işlevsel 


ÇENE 
Sert ve yumuşak polimerden elde edilen bir malzeme 


kullanılarak yapılır 
Tarama sonucunda bilgisayar ortamınd 


belirlenen örneği tamamlayacak programlarla birlikte şekil y rilir ve çıktısı alınır 


zıcıya gönde- 


DERİ 

Kozmetik markası —— Jp | olan L'Oreal ve 3D 

biyo-yazıcı şirketi ©. - Organovo bir araya (ÇO : f 


gelerek közmetik testlerde kullanmak üzere 3D yazıcı ile deri üretimi 


gerçekleştirmiştir. 


KOL- EL 
Organ üretiminde biyolojik materyallerin ve kök hücreler in dışında 3D yazıcılarda kullanı- 
İan nişasta içeren ürünlerden meydana gelen PLA, dış organlarda sıklıkla kullanılmaktadır 

Bu malzeme ile yapılan ürünler fonksiyonel bir organ değil, mekanik bir protezdir. Ivan Owen, 


5 yaşında ve doğuştan Amniyotik Band Sendromu 
sebebiyle sağ elinde parmakları olmayan Liam'a ardımcı olmak amacı ile bu işe girişiyor ve ptığı ele “Robohand” ismini veriyor. Daha 


sonrasında çeşitli kuruluşlar (örn. e-Nable) da bu konunun üzerine düşerek daha az maliyetle 


ile el ve kol liştirmeye 


özellikle çocuklar için 3D yazıc protezleri yapmaya ve daha da g başlıyor. 


KULAK 

Cornell Üniversitesi biyomühendisi 
Lawrence Bonassar ve ekip arkadaşları geliştirdikleri kul la doğuştan mikroti 
(kulaksız doğma) 
rahatsızlığı bulunan çocuklara bir umut olmuştur. Oluşum zamanlarını belirtecek olursak; tasarımı için yarım gün, yazıcıdan çıktısı için bir gün, jel eklemesi için 30 dakika ve nakledilmeden birkaç gün önce de besleyicilerle besleme yapılır. Ekibe yönde giderse birkaç se nakline de başlanması muhtemel gözükmektedir 


&| 


öre çalışmalar bu 


€ içerisinde insan 


İLGİNÇ BİLGİ 
Artist Diemut Strebe ve ekibi ünlü ressam 
Van Gogh'un kulağını 
AD yazıcı ile çıkartmışlardır. Torunu 
Lieuwe Van Gogh'dan alınarak kullanılan hücrelerle yapılan kulak ZKM Müzesi'nde 
(Almanya) sergilenmektedir. 


TOPUK 

Len Chandler kıkırdak kanseri sonucu topuğunda oluşan tümör nedeniyle topuğunu kaybetmiş fakat yerine 3D yazıcı ile basılmış ağırlığı dengel yebilen yapay topuk takılmıştır. 


OMUR 

Malzeme olarak implantlarda da kullanılan titanyum kullanılmıştır.Çizimi yapılan omurlar yazıcıdan çıktı alınarak hastaya 
(insan) nakledilmiştir 


KALP KAPAKÇIĞI 
Bulunduğu yer ve öneme sahip olduğu görevleri ile kalp kapakçığı vücut için önem arz etmektedir. Bu nedenle çıktısı hazırlanmadan önce uygun geometride ve performansta olması vücüt için önemlidir 


BONUS 

Drexel Üniversitesi'nde dinozor kemiklerini birleştirme ile alakalı yapılan çalışmada bazen yeterli kemik bulunamıyor veya bulunan bazı parç gok fazla hasar görmüş oluyor.Bu durumda devreye 3D yazıcılar giriyor. Eksik olan ya da hasar görmüş parçanın tahmini nasıl bir şekilde olac belirlenip öre çıktısı aliniyor Böylece dinozor iskeleti rahatlıkla tamamlanmış oluyor 


$ı bilgisayar ortamında 


Araştırmalar sonucu 3D biyo- yazıcı, çıktısı alınabilecek organlara her gün bir yenisi eklenerek büyüyen ve gelişen bir teknoloji haline gelmiştir. 3D yazıcı hem işleri daha kısa sürede halletmeye hem de daha basit bir yolla işi bitirmeye odaklı olduğu için üzerinde durulması gereken bir teknolojik icat. Umarım insanlar gelecekte bu teknolojiyle birlikte daha karmaşık yapıların çıktısını elde etme imkânı bulur. 
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KAMPÜS 
TARZININ 
15 
ANAHTAR 
PARÇASI 


Sonbaharın gelmesiyle birlikte dinlenerek, gezerek tadını çıkardığımız veya staj ve yaz okuluyla boğuştuğumuz bir yaz tatilini geride bıraktık, Okulların açılma zamanı geldiğine göre artık gardıropları yeni bir döneme hazırlama zamanı da gelmiş demektir 
İşte kampüste çabasız bir şıklık için gereken 15 
kullanışlı parça 


CEKET 

Sıcağın yerini soğuğun almaya başla dığı bu dönemde havaya karşı önlem almak için şıklıktan ödün vermeden tercih edilebilecek birçok parça var Bunlardanen popüler olanları tabii ki denim ceketler.Koyu renkli bir denim ceket her türlü kıyafete oldukça yakışırken, büyük beden bir denim ceket her zaman havalı bir görünüme ulaşılmasını sağlar. Başka bir klasik seçenek ise hem gündüz hem de gece kullanılabilen deri ceketlerdir. Motorcu tarz (biker) deri ceketler asla demode olmaz 


Biraz daha farklı parçalar arayanlar için ise bombacı (bomber) ceketler oldukça uygun olacaktır. Haki yeşili ve siyah her zaman en çok tercih edilen olsa da değişik renklerle her zaman çarpıcı bir görünüm elde edilebilir. 


KOT PANTOLON 

Rahatlığı ve her türlü kıyafetle sağladığı uyum ile dolapların vazgeçilmezi olan kot pantolonlar elbette ki üniversitelilerin de favorisi. Hatta, Sadece kot pantolon giyerek mezun olan öğrenciler vardır, desek abartmış olmayız Çok fazla çeşidi sahip olan kot pantolonların arasından seçim yapmak oldukça zor olsa da, vücuda güzel oturan bir kot pantolon daima doğru seçimdir. Bu sezon kendinize bir değişiklik 


yapıp Kendall Jenner ve Bella Hadid gibi isimlerin de favorisi olan iki renkli kot pantolonlara bir şans verebilirsiniz. 


e 


i 
SPOR AYAKKABI 


Dersten derse koşturup dururken, yoğun yaşam temposunda en iyi arkadaşlar olan spor ayakkabıların da bu sezon en çok ön plana çıkan modeli kesinlikle Nike Cortez 


YANI 

Rahatlığıyla tercih sebebi olan bir diğer parça da tayt. Klasiklerden olan düz siyah taytlar çoğu kişinin en çok sevdiği taytlardan biri olsa da özelikle spor taytlar çok fazla model ve renk seçenekleri ile öne çıkıyor 


BASİT TİŞÖRT 

Sabahları hazırlanmak için pek vakti olmayanların en büyük yardımcısı olan basit tişörtler her yıl olduğu gibi bu yıl da olmazsa olmazlar arasında.Küçük detaylarıyla fark yaratan modeller kıyafete hızlıca hareket katarken, yazılı tişörtler de giyenin mesajını en havalı 


EKOSE GÖMLEK 

Tek başına giyildiğin- de kot pantolonlarla çok güzel duruş yaratan ekoseli gömlekler aynı zamanda havaların serin ama ceket 


ızeu 


Muosaun3 


şekilde karşı tarafa iletiyor. 


EŞOFMAN ÜSTÜ 


Üniversitelerde en çok giyilen parça- 


giyilecek kadar soğuk olmadığı dönemlerinde tişörtlerin üzerine giyilebilme özelliği ile 

her üniversitelinin 


cepli ekose gömlek 


0xx0/90.951İ 


gardırobuna bir tane lazım. 


KURTARICI TEK PARÇA 
İki veya daha fazla parçayla kombin yapacak vakit olmadığında veya okuldan sonra gidilmesi gereken bir yer olduğunda sıklıkla tercih edilen kurtarıcı tek parçalardan tatlı bir 


lardan biri de tartışmasız eşofman üs- tulum ya da şık-spor 5 
tü kazaklar, namı diğer sweatshirtler- bir elbise tercih edile- z dir. Özellikle kapüşonlu olanlar tutar- bilir. zE 
sız hava durumlarıyla baş etmek için 58 
ideal.Üniversitesini seven öğrencile- 33 


rin gururla giydiği okul swcatshirtlerini zaten söylemeye bile gerek yok. 


TRİKO 

Sonbahar denince ilk akla gelen parçalardan biri de şüphesiz ince trikolardır 
Çoğu kampüsün olduk ça serin olması ise triko kazak ve hırkalara duyulan sevgi- nin en büyük sebeplerinden. 


f 


EŞOFMAN 


Sınav haftalarının ve yurtta geçirilen saatlerin favorisi olan eşofmanların daha sevimli ve havalı alternatifleri 


de var 


Neslihan Atagül'ün Puma'nın basın toplantısında giydiği bu yandan 


çıtçıtlı eşofman modeli bu sezon çok 


revaçta. 


NASANMDITIZVN WoojJleuoy 


snugâyo 


okyanus 


gunesen(hotmail.com NAZLI GÜNESEN 


nazli 


BOT 

Hem soğuk ve yağışlı havalarda ayakları sıcacık tutan hem de her kıyafete güçlü bir dokunuş katan botlar genç bir stilin vazgeçilmezi. 


ETEK 

En basit parçaları bile şıklaştırmal sebebiyle çoğu k dının kullanmayı sevdiği parçalardandır. Kalıbı güzel olan bir düz siyah veya denim etek en sevilen günlük üstlerle bile özenilmiş bir görünüm yakalamaya yardımcı olur. 


rı 


UĞURLU TAKI 

Son olarak giyim tarzıyla uyumlu olarak seçilen ve şans getireceğine inanılan zarif bir takı yoğun çalışma dönemlerinde ufak da olsa bir motivasyon kaynağı olacaktır. 


SIRT ÇANTASI 
Zaman zaman omuz çantaları tercih edilse de yanında eşya taşımayı sevenler için hiçbir şey sırt çantalarının yerini tutamaz. Deri bir model tercih edildiğinde daha şık bir görünüm yaratılırken renkli bez modellerle de her kıyafete dinamik bir dokunuş eklemek mümkün 


ŞAL 

Desenleriyle kıyafetlere renk katan, soğuk havalarda bedeni sımsıcak tutan şallar da bir başka olmazsa olmazlardan 


Dy 
Siradivarias. 


tal tug: 


& Dokunmak ve Koklamak... 


uğçe 


Yıllardır 3 numaralı kapının arkasındaki o gizemli hayatı merak etmiştim. Şimdi o kapının önündeyim. Merakım; bir tutam burukluğa, birkaç gram hasrete, birazcık da kızgınlığa dönüşerek 


© bana aşkı hatırlattı, sahip oldu- 


gum huysuz ruhuma ve kırışık 

bedenime rağmen. 

Dün gi eden beri içemediğim ilaçlarımı'i , kokuşmuş kıyafetlerimden kurtulup soyundum 

ve iki kumaş parçası arasında 

buldum kendimi. Sessizlik sinmişti apartmana. Uyuyamadım. 

Süreyya, Nazım, Lamia... 

Süreyya, Lamia ile birbirlerine karşı besledikleri aşkı her gece bu saatlerde anlatırdı. Duvarlardan süzülen sesi ile dinlerdik hikâyelerini. Şimdi ise duvarlar küskün. 

Gelmiyor sesi ne Süreyya'nın ne Lamia” nın ne de Nazi 


Artık serzeniş edebileceğim bir Süreyya'm, Lamia'm yok. Tek şey var. Sessizlik,, bir de onların bitmeyen aşkı... 


Ben 13 yıldır emekliyim Memur Bey. 13 yıldır o apartmanda mahkümum. Bacaklarımdan ötürü inip çıkamam da merdivenleri her gün. Üstelik sağ bacağıma demirden yama yaptılar. 
Gerisini sen düşün. 

Epey yaş aldım. Fakat gözlerim ve kulaklarım hiç yaşlanmadı. 
Ne olduysa kulaklarım hep duydu. Ne yaşandıysa gözlerim hep gördü. Komşuluk budur zaten. Birbirimizin gözü kulağı oluruz. 

Süreyya... Kimse ile komşuluk etmezdi. Yabaniydi insanlara. 
Sadece benimle görüşürdü. 
Aman canım neden olacak, tabii ki su m yüzünden. Süyıp duruyorlar da... 
Sür her gün - akşamüzeri - 
6 Ş varkeyğijinde bir demet 


» papatya ile eve gelirdi. Aksine 


iç rastlamadım. Lamia Hanım evliliğini yıllar boyu aşkla yürütebilen tek kadındı. En 

azından bizim apartmanda. Süreyya'yı elinde papatya ile her görüşümde kıskanırdım Lamia Hanım'ı, Hangi kadın kıskanmaz ki. Benim rahmetlinin bana 

aldığı tek çiçek gelin çiçeğiydi. O 

da mecburiyetten... 

Dün akşam papatyalar yoktu Süreyya'nın elinde. Eski, kara bir kutu vardı. Şaşırdım görünce tabii. Pencereden Süreyya'ya seslenerek: Papatyalara ne oldu, dedim. İlk defa gözlerimin içine baktı. Papatyalar solmuş, dedi. 
Papatyalar yıllar önce solmuş... 
Pencereden içeri girdim, Garipli 

aslında olanlar. İçim kötü m lerle dolmuştu. Ama Süre; 

garip bir insandı. Aldırmadiı yüzden. Keşke aldırsay: 

Engel olurdum belki olanlara. 

Süreyya her daim yatsıdan sonra cümle âleme aşklarını 


anlatırdı. Bütün apartman dinlerdik onu. Köylerdeki kahvehanelerde aşkını haykıran âşıklar gibiydi. Apartman kahvehaneye o da aşığa dönüşüverirdi. Bize de aşklarına şahit olmak, Süreyya'yı dinlemek düşerdi. 
Lamia konuşamazdı. Sanırım yatalak hasta idi. Hiç görmedim kendisini. Süreyya kendi gözünden bile sakınırdı onu. Evlerine giren de olmamıştır şimdiye kadar. Bir kere bile görmedim Lamia'yı. Süreyya'nın anlattığı kadar bilirim. Ama bu durum Lamia Hanım'ı kıskanmama engel olamadı. Lamia'nın güzelliğini, zarafetini görmeden kıs- 
“kandım onu, yaşadığı aşkını... 
Süreyya Lamia'nın söyledikleri- 

&ni ya da söylemek istediklerini 

kendi ağzıyla dile getirirdi. 

ç Zaten biz de öyle şahit olurduk onların aşklarına. Dün gece son kez ilan etmişler aşklarını bize. 

Fark edemedik. Keşke edebilseydik. Süreyya'nın dün gece 


söylediği her cümle aklımda. 
Uzun sürede aklımda irak gibi... 


Kokun... Kokun nefesim oldu benim. Sevmekten korkan kim? 
Ben sevdamı yaşayamamaktan korkuyorum. Nasıl nefeş'âlma- 


Lamia. Dokunmak kokuyu içine çekmekten daha derindir. Kalbi-*, ne dokunup sevdamızı yoklamak, dudaklarına dokunup sevdamızın ateşini hissetmek, saçlarına dokunup bu diyardan 


“uzaklaşmak, ama kopan her saç 


telinden de uçuruma yuvarlan- 


dan yaşar insan? Kokunu içime 7X“mak... Ellerine dokunup senin 


çekmeden nasıl nefes almış” olurum ben? Nefes kokunun kardeşidir, denir. Nefes olmadan koku var olmaz. Koku almadan nefes aldığın sanılmaz. İkisi 


“ var olunca birbirlerinin kıymeti 


“çıkar ortaya. İkisi de var olur. 
Benim hayatım da böyle işte. 
Kokunu içime çektiğimde, 


kokun tenimde hayat bulduğun- 


da anlıyorum nefes aldığımı, yaşadığımı, var olduğumu, senle bir olduğumu, birlikte olduğumu. Sevda kokundur bende, bana can veren nefesimdir. 
Fakat koku aşkı anlatamaz Lamia. Aşkı tarif edemez. Aşkın tarifi dol an geçer 


canandan öte can olduğunu anlamak... Sevda bundan ibarettir bende; ince beline dolanıp, sana dokunup, sende kaybolmak... 
Süreyya'nın ağzından en son bunları duymuştuk. Ben de dâhil bütün apartman onun söylediklerini düşünerek uykuya dalardık. Dün gece de böyleydi. 
Ta ki o silah sesleri duyuluncaya kadar. Polisin gelmesi ile sessiz-Tik uğultuya dönüştü. Neler oldu anlayamadık. Kendimden geçmişim zaten, benim küçük kız dilaltı hapımı verince açtım göz- 


imi. Sonrasrsizde Memur 
Bey. Kime ne ol em. Siz söylerseniz, olmayan aklımla 


türlü düşüncelere dalmam. 
numarası 3 olan komşunu tın dediniz. Anlattım. Süreyya mı, Lamia mı? Kime ne oldu Memur Bey? 


Memur Bey: 
3 numaralı dairede yaşayan kişi 
N: Nazım Ünaldı. İfadenizin aksine evde yapılan aramalar sonucunda da evde yaşayan ikinci bir kişiye rastlanmadı. Sü-Y ettiniz sürekli. 
Kayıtlara göre, Süreyya Bey 37 
yıl önce Lamia Hanım ile birlikte sokağa çıkma yasağına uymamakla kalmamış askerlerin “Dur!” ihtarına cevap vermeyerek asker kurşunlarının hedefi olmuş ve olay yerinde ikisi de yaşamlarını kaybetmişler. 
Nazım Bey iki ölü bedenin altında, Süreyya'nın elindeki papatyaları koklayarak gözlerini sımsıkı kapamış, ablasına uyanmasını fısıldarken askerler tarafından fark edilmiş, 


merkeze götürülmüş. Nazım bu olaydan sonra dört buçuk yıla yakın süre ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi görmüş. Anlaşılan o ki; Nazım v Beyin bu tramvayı atlatabilmesi mümkün olmamış. Kendini ablasının sevdiği adam bilmiş. Ab- 


lasını yaşatmak istemiş. Ve dün” 


gece ablasının 37. ölüm yıldö; münde kendi canına kıymış. 


İrkildim. Donakaldım. Memur Bey'in ağzından çıkan her kelime beynime kurşun gibi lanıyordu. Süreyya... Bizim garip Süreyya başka biri ola- 

, olmazdı. O oydu. Nazım değil, Süreyya'ydı, ablasının aşkıydı o. 

Var gücümle bağırarak karşı çıktım Memur Bey'in söylediklerine. 

Hayır, Memur Bey. O ablasını yaşatmamış. O hayatı boyunca şahit olduğu aşkı yok etmeye çalışan devletğiğat ablasının 


e 


m 


aşkını yaşatmaya çalışmış. Süreyya bilmiş kendisini. O bize Süreyya'yı anlatmış, Lamia'yı anlatmış, sevdalarını anlatmış. 
Dokunmak ve koklamak... Sevdayı hangisi oluşturur demişti. 
O hikâye aslında şöyleymiş Temur Bey. 
“Barut kokusunun hâkim olduğu havada kokunu bulup nefes alabilmek sevdadır. Vücudunu kaplayan kurşunun içinden geçip bedenine, kalbine dokunabilmek sevdadır. Süreyya bu yüzden var olmuş Nazım'ın bedeninde. Sevdanın Lamia'yı koklamak, Lamia'ya dokunmak olduğunu anlatmak için yaşamuş. Hekimlerimiz hasta bilmiş bizim oğlanı. Ama yanlış bil- ; mişler. O çocuk âşıkmış. Sevda- “ ya âşık, Lamia'ya hasret bir. 
adammış. Herkes anlamaz! 
“bunu Memur Bey, kimse de bilemez. Baksanıza 13 yıldır ben bile bilememişim...” 


(gmail.com 


Sınavı zordu bu yüzden genç kız çıktığında dağılmış hissediyordu. Üniversitede sıradan bir gündü ona göre. Güzel bir ortalama 

için sınavlara girmek zorundaydı tıpkı sosyalleşmek için insanlarla iletişim kurması gerektiği gibi. İnsanlara çok yabancıydı, kimseye anlam veremiyordu ama bu konuda fazla kafa yormamayı öğrenmişti. Metroya doğru ilerlerken kulaklığını çıkarıp kulağına yerleştirdi, şimdi kendi dünyasına dönme vaktiydi. Müzik, onun için eşsiz bir iletişim yoluydu. Gözlerini kısa bir süreliğine kapadı. 
Bugün de dünlerin aynısıydı, etraf çok kalabalıktı lakin herkes bu kalabalığa inat yalnızdı. Kalabalığın içinde yalnız olmak... 
Size de hiç yabancı gelmedi değil mi? 
Gözlerini açtığında birkaç saniye geçmişti. 
Metro istasyona geldiğinde kimi bindi, 

kimi indi. İnsanları gözlemledi. Hayat da böylesine bir yolculuk üzerine kuruluydu ona göre. Nereye gittiği mühim değildi, aynı şekilde kiminle gittiği de... Mühim olan tek bir şey vardı: Hangi müziği dinlediği. 

Biri dönüp ona şimdi yirmi yaşındasın, peki bunca yıllık hayatını özetleyen şarkı ne diye sorsa hiç düşünmeden “Zerdaliler” derdi. 
Bu şarkıyı kimi zaman üzgünken, kimi zaman ise mutluyken dinlemişti. Aslında ona göre mutluyken dinlenecek bir şarkı değildi ancak mutluluk da kalıcı bir his değildi. 

Birkaç satırı aklına geldi. 

Gülümsedi genç kız... 


Döndüm gecenin karasına 
Artık kimse kıramaz beni 
O kül gibi deniz, o sessiz kız Kayıp bir sandala binip gitti 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Gülümsemesi yüzünde solmadan metro yeniden hareket etmeye başladı. Bir sonraki durakta görme engelli bir beyefendi ile birlikte sevimli bir| kadın içeri girdi. Otursunlar diye hemen yerinden kalktı. İçini küçük bir burukluk ile birlikte garip bir heyecan kaplamıştı. 
Çevresindeki insanların veremediği heyecanı tanımadığı, saçı yana doğru taranmış güler yüzlü bir adam vermişti. Bir sonraki durağa vardıklarında sevimli olan sarışın kadın yanındaki adamın omzunu sıktı ve indi. Genç kız o zaman anladı ki kadın ile adam tanıdık değillerdi. Kadın sadece yardım etmek istemişti, adamın hayatına bir şekilde dokunmuştu. Yeniden gülümsedi aynı anda sevimli kadın metrodan indi. Yollarına devam ederken gülümsemeye devam ediyordu ama gözü de dolmaya başlamıştı. Uzun bir süredir mutlu olamadığını fark etti. İnsanların menfaat için ilişki kurduğu bu dünyada tek bir gülümsemenin birini bu kadar mutlu etmesi onu fazlasıyla heyecanlandırmıştı. Metroda bir sonraki! 
durağın ismi anons edildiğinde saçı yana doğru taranmış adam ayaklandı. Genç kız bu durakta inmeyeceği halde yardımcı olmak için adamı takip etti. Artık mesafelerin önemi mi kalmıştı? 
O sırada orada olan başka biri öne atıldı. Çevik, kıvırcık saçlı bu çocuk ona insan sevgisinden bihaber olmadığını gösterecekti. Kıvırcık saçlı çocuk zaten inmesi gerektiğini ve yardım edebileceğini söyledi. Genç kız arkalarından bakarken metro hareket etmeye başladı. Gördüğü son şey kol kola girmiş halde yürümeleriydi, adam gülümsüyordu. Metro yeni duraklara gidip yeni hayatlar ağırlamaya hazırlanırken düşünceli halinden sıyrılmaya çalıştı. 

Kendine gelmeye çalışırken dinlediği müziğin halal aynı olduğunu fark etti. 

Ben ki sevmekten hiç usanmam... 

Genç kız eve gider gitmez günlüğüne bu satırları karalamıştı. Bir önceki yazısına baktığında attığı tarihin çok uzun bir zaman öncesine ait olduğunu fark etti. Uzun bir aradan sonra onu tekrar yazmaya teşvik eden ve bunun için hiçbir çaba sarf etmeyen saçı yana doğru taranmış adamı düşündü. Tanımadığı bir kıza böylesine umut dolu bir yazı yazdırdığı için gönül dostuna içten içe minnetlerini sunuyordu. 


İSTANBUL 
ÜSTÜNE 
Ah Istanbul! 


Ah güzel İstanbul! 
Ah boğazına kadar şiire batmış İstanbul Şiir tadında yaşamak gerek seni 

Süleymaniye'de bir bayram sabahı... Görünmez bir mezarlığın 

tenhalarında şiir söyleyerek dolaşan şairler durmuş bayram 

namazında ilk safa. Her biriyle ayrı ayrı bayramlaşıyorum. 
Hürmetle öpüyorum ellerini. Her biri bir m sokuşturuyor 

ceketimin acemi ceplerine, bayram harçlığı niyetine. 
Semt semt ceplerimden dökerek dolaşıyorum bu mısraları... 


Örneğin; Kandilli'nin kurşuni şafaklarında, çatı katlarında, gece yarılarında hep seni arıyorum. Beyoğlu'nu tepinirken, Karacaahmet'i ağlarken ibretle seyrediyorum. 


Kunduram vuruyor ayaklarımı dolaşmaktan... Celali ruhum isyan bayrağını açıyor Taksim Meydanı'nda. Süleyman Efendi oluyorum birden. En ağır küfürler doluyor dilime. 
Yutkunuyorum... 


Karşı kıyıya geçmek icap ediyor her nasılsa ve ayrılığa dair şarkılar bestelemekte horultulu sesiyle 8:10 vapuru. 
Tanıdık bir çehre ile aynı kanepedeyiz. Bir cigara kendine yakıyor bir de bana. Karşılıklı susuyoruz öyle... 
İki de bir ellerim başıma gidiyor farkında olmadan. 
Rüzgârda dağılan yalnızlığımı düzeltiyorum özenle... 
Çığlık çığlığa martıların eskortluğunda mavi bir kaftan biçiyor vapurumuz, bir eski zaman sultanına... 
İste karşıdan karşıya Rumelihisarı'nı seyrediyorum. Şimşek saçan kılıcımın rüzgârı bir kardinalin külahını uçuruyor tepesinden bir ara. Sonra sana dönüyorum; fakirliğimizi, garipliğimizi, acınası halimizi unutup acıklı bir türkü tutturuyorum : "İstanbul'un mermer taşları; Başıma da konuyor, konuyor aman, martı kuşları; 


en boşamr hicran yaşları; 


Edalım, 
Senin yüzünden bu hali 
Sonra sen kalkıp gidiyorsun. Istanb liyor gözlerinde. 
Öfkem, acım, hasretim, gün“lim Ker u gidiyor tırıyorum. Dümdüz ki retmek geçivor içimden san 


İstanbul ame beceremiyo: 
Sana küfretmek için bile iniğe öviworum. 
“Ulan” diyorum sana şair dilin ulan İstanbul sen misin senin ellerin mi bu eller ulan bu mazut tüküren bu dövmeli gemiler senin mi” Ulannn!!! 
Ulan İstanbul! 
Köprüden firketelerle iki yakanı birbirine tutturulmaya çalışmışlar ama iki yakan bir araya selmesin İstanbul. 
Sen böyle pespaye, sen böyle darmadağın, sen böyle seyrek düğmeler arasından görünen kurşuni kız oğlan Kız K'ğgj bakireliğinle güzelsin... 
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